BELGELER VE OLAYLARLA 


49 grup 


Halkın Yolu ve Halkın Kurtuluşunun eski yöneticileri 1977 1 Mayıs” ına nasıl hazırlandıklarını anlatıyor... 


MHP Genel Başkanı, Evren'in demecini cevapladı 


CUMA 


2 Türkeş, Sıkıyönetim 
MART99 È hakimleri hakkındaki iddialarını tekrarladı 


Gi 
/ HABER MERKEZİ p MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Genelkurj may Başkanı Kenan Evran'in önceki günkü demecini eleştirerek , "Sıkıyöneli min daha etkili tedbir almasını A istemenin bu makamların işkence yapmasını: istemek A seklinde yorumlamanın nasıl mümkün olacağı hayret i muüciptir” dedi, Türkeş, "biz 12 Mart uygulamaları bahanesiyle Silahlı Kuvvetleri mizi işkenceci gibi gös- 
/ teren çarpık zihniyeti kınıyoruz ve sanki o dönemde kanunlar çiğnenmiş gibi intiba bırakacak be yan ve ta- 

di 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNU 


ÜN ÜLKELERİN 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! e 


tto 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Domirel: "Hükümet, Genelkurmay Başkanını cevap vermeye mecbur bıraktı” 


@” 1971-73 dönemindeki sıkıyönetim idaresinde görev almış hakimlere, sırf o dönemde görev yaptıkları için yeniden görev verilmemesini kınıyoruz” 


ANKARA (ÖZEL) 

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in önceki günkü demecine cevap verdi. Demirel, AP'nin bütün beyanlarının muhatabının hükümet olduğunu belirterek, "Hükümetin sıkıyönetimle ilgili değerlendir- 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Butto'nun 


HABER MERKEZİ 
"Dünyamız genel bir 


© İstanbul'da bir gün içinde 


trafiğe çıkan 289.667 petrol bunalımının eşi-Bi ğinde... İran olayları a otonun 180.720'si özel araç petrol temininde dar bogazlara yolaçtı... Yakıt yeni en sıkıntısı şehirlerarası ula- 


@ Özel araçların bir yılda yaktığı benzin miktarı 2,5 milyar lirayı buluyor e Bütün ihracat gelirlerimizi petrol alımına yatırırken, f 
(0) E sadece İsti sadece İstanbul”da 2,5 kale akla pili . s. e yar lira havaya karışıyor. 
M EEn Gin Ea uman olup çıkıyor 


nin tamamı kadar bir tu-İmar ve İskan Bakanlığı soyulmak istendi 


şımı ve ticari taşımacılığı felçetti..." 

Radyo, T V, gazete haberleri miz, günlük sohbetlerimiz hep bu doğrultuda ama daracık yollarımıza çekirgeler gibi üşüşen özel araçlarımız milyarları yakıp duman edi- 


yargılanmasına yarın başlanıyor 


RAVALPİNDİ (THA) Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun savunmasına Cumartesi günü devam edileceği bildirildi. 
İdama mahkum edilen eski Başbakan Butto'nun avukatları Yüksek Mahkemeye başvurarak savunmalarını Pazar günü tamamlayacaklarını be- 
(Devamı sa.7, sü,3'de) 


Milyarları yakıp tüketen dert, yolları da yürünmez hale getiriyor, Fotoğrafta görülen araçların nereye, ne yöne gittiklerini, bu düğümün nasıl çözüleceğini bilen var mı? (Fotoğraf: AYDINLIK) 


tarı petrol alımına harcayan ve bu yüzden son derece tutumlu olması gereken bir ülkede, Türkiye" de, sadece İstanbul'da ve sadece özel araçların bir 


ZÜLFİKAR ALİ BUTTO 


Nimetz:”Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs'ta cesaretle ödün verecek anlayışı göstermiyor” 


ABD'nin 1980'de 


Çin Başbakan Yardımcısı 


SSK 4 te edi Y id Yatının lira olarak ifade. gi EAn . çı nın * mutemedi SOYUldu ——-—. L Sien-nien'ihtar harekatının 


luyor 
(Devamı sa.7, sü.6'da) 


ol Ni i a00 milyon dolar yardım | * en" Ecevit, Türkiye'nin sınırına akla ıvoruz bül 270 bin lira ekonomisini sağlaması i öngö uyor bulunan çantaları güçlendirmek için © Deng Siao-ping: “Çin'e saldırırsa, Sovyetler kia "ne kapıp kaçtılar S karşı koymaya NER ( Yazısı 5. Sayfada ) HABER MERKEZİ fedakarlıkta bulunması Nedim Tarhan hazırız” Los Angeles Times Pra e ETE gerektiğini söyledi Genel Başkan oldu AJANSLAR 


Sovyetler İran, Türkiye ve Pakistan’ da iç çelişmeleri suistimal gayreti içinde — — Tar Says > —— 

New York Times 

Türkiye, IMF'nin kararlarına terk edilemez U.S.News and World Report 


sabah silahlı 6 kişi tarafından gerçekleştirilen 
soygunda 1 milyon 270 
bin lira alındı 
Alınan bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında dis panserde Çalışanlara aylıklarını getiren 4 müte (Devamı sa.7, sü. l'de) 


Komando Mikdat 
Şimsek, Adana” ya götürülerek suç ortakları ile yüzleştirildi 


ADANA (ÖZEL) 


ANKARA (ÖZEL) 
CHP Yönetim Kurulu, ekonomiyi güçlendirme programını Başbakan Bülent Ecevit'in Başkan lığında toplanarak görüşmeye başladı 
Bülent Ecevit'in eko nomiyi güçlendirme programı hakkında Yo netim Kurulu üyelerine bilgi verdiği toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hikmet Çetin ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu da ka tıldı 
Toplantıda, Genel Yönetim Kurulu üyele rininde konuya ilişkin gö rüşleri alındı 
Başbakan Ecevit 
Yönetim Kurulu toplanusından sonra yaptığı 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılarindan Li Sien-nien, İngi 


Köy-Koop $ ta iz ORN Bakha; 


tasfiyeler başladı 


© Yönetim’ de çoğunluğu elinde bulunduran Nedim Tarhan ve TKP taraftarları, Genel Müdür Gürmen Kökden'in elindeki tüm yetkileri aldı 


© istanbul Bölge Temsilcisi Cemal Temelli nin 


Varley ile birlikte Pekin" de bulunan İngiliz gazetecilerle yaptığı bir toplantıda Vietnam'a karşı yapilan ihtar harekatı 

(Devamı sa.7, sü,8'de) 


Iran” ın Ankara Büyükelçiliği görevlilerinden 

Dr. $ükrai ile 
Muhammed Mefin'in SAVAK'la işbirliği yaptığı açıklandı 


Narlıca mahallesinde . o esj gec ws eo bir sue önee bir ane D ÇOCUK babası işçi 4 kurşunla öldürüld ya hanenin taranarak 4 ki- Si I ur un a uru U açıklamada Türkiye şinin öldürülmesi ve iki İSTANBUL (ÖZEL) renilen ve 5 çocuk babası olan işçi, ön- halkının ekonomiyi güçkişinin yaralanması ola- Kasımpaşa'da Kızılay Caddesi üze- ceki akşam 20.30 sıralarında beynine ve lendirmek için gerekli feyına da karıştığı bildi- rindeki MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı kalbine sıkılan 4 kurşunla öldürüldü. dakarlıkta bulunacağı gö rilen Mikdat Şimşek, binası arkasındaki arsada Giyaseddin Olay yerinde, 7,65'lik Geco marka 4 rüşünü savundu. A Adana'ya getirilerek s- Çiçek adlı Galatasaray Lisesinde kurşun kovanı ve bir çekirdek bulundu Dünya petrol fiyatlakıyönetimce tutuklanan müsdahtemlik yapan bir işçinin cesedi Fotoğrafta işçi Çiçek'in cesedi gaze- rının Íran olaylarından iki komando ile yüz- bulundu. Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahal- te kağıları arasında görülüyor. sonra resmi ve fiili fiyat- 
(Devamı sa.7. sü.'de) lesi Gül Sokak No 11'de oturduğu öğ- (Foto: Erkan ILDIZ) (Devamı sa.7 , sü.9'da) 


yerine TKP'li Cevdet Kocaman getirildi 


ANKARA (OZEL) Ankara'daki İranlıların kurdukları Devrimci Komitenin zorlaması ile 


ANKARA (ÖZEL) 

Köy-Koop Genel Kurulu sonunda yönetim kurulunda çoğunluğu elinde bulunduran Nedim Tarhan ve TKP taraftarlan Yönetim Kurulu'nun istifa eden Büyükelçi Batdünkü toplantısında görev bölümü yaptı. Top- mankılıç'ın yerine geçen lantıda CHP Adana Milletvekili Nedim Tarhan elçilik maslahat güzarı (Devamı sa.7, sü. /’'de) Perviz Muayyet'in Ho- 

(Devamı sa.7, sü,6'da) 


Bir ABD müttefiki daha kargaşalık tehdidi altında 


Tam Sayda Y—— 


2 Mart 1979 


İstanbul'dan elektrik teknisyeni Hayri Ok: 


Tavuk mu yumurtadan 


ekar, yumurta mi tavuktan? 


Boy boy elektrik sobaları her gün daha çok alıcı buluyor 


Gazetenizin hayat pahalılığı ile ilgili olarak açtığı tartışmaya ben de katılmak orum. İ çocuk babası kirada oturan bir aile babası olarak herkesin çektiği hayat pahalılığı sıkıntısını ben de çekiyorum. Sözüm bunun üzerine değil. 


Benim bahsetmek istediğim, yumurta mı tavuktan çıkar? Tavuk mu yumurtadan ? gibi bir soru. 

Son günlerde Mısır Çarşısından, Bankalar caddesinden geçtiyseniz, rengarenk, türlü çeşitli elektrik sobalarını görmüşsünüzdür. Şömine gibisi , pervanelisi ,aynalısı ,aynasızı. 

Elektrik sobalarının bu derece piyasaya dökülmesinin bir sebebi yakıt darlığı nedeniyle herkesin eletrik sobası kullanmaya başlamış olması, Yani elektriğin çok bol! bulunduğu ülkemizde artık elektrik sobası ile ısını- 


EDEN EĞİTİMİ... 
Miui GÜVENLİK. 
KOMPOZİSYON. 


Ortaokul 
Ill. sınıf 


DORE 


yoruz. 

Peki neden ısınmak için elektrik kullanıyoruz? Petrol darlığı yüzünden Peki niçin her şehirde birkaç saat elektrik kısıntısı yapılıyor ? Petrol darlığı nedeniyle. 

Yani özetle: Ambarlı santralına petrol gelmediği için elektrik kısınlısı yapılıyor, Isınmak için elektrik sobası kullanıldığından elektrik kısıntısı artıyor, Elektrik kullanımı fazlalaştığı için, petrol ihtiyacı da artıyor, petrol ihtiyacı arttıkça ısınmak için daha fazla elektrik kullanıyoruz. 
Daha fazla elektrik kullandığımız içinde... Vss, 

İşte bu işin içinden kim çıkacak? 
Bu sorunun cevabını kim verecek , 

Enerji Bakanımızdan ve uzmanlar- dan soruyorum: 

Yumurta mı tavuktan çıkar ? Tavuk mu yumurtadan ? 


IN TARTIŞMAYA KATILMAMASI RİZA OLUNUR -+ 


ahiak kitabı, bilimi reddediyor 


Ben ortaokul üçüncü sınıfta okuyorum. Karnemde ahlak notum üç Ahlak kitabımızda İlmi araştırma ve ilim ahlakı" diye bir konu var. Bir de siz okuyun. Konunun "Makina Medeniyeti ve Ahlak" bölümünde şöyle deniyor: 

"Makina medeniyeti hayatı daha da kolaylaştırmıştır. Bu fabrikada veya büroda çalışmak, tarlada çalışmaktan daha az yorucudur. Geliş miş ülke insanları az zamanda daha çok iş yapabilmekte, daha çok kazanabilmekte, isteklerine çabucak kavuşabilmektedir. Bundan sonra da yeni ve daha değişik bir hayat istemekte, aramaktadır. Bu isteklerine ya kavuşabilmekte veya kavuşamamaktadır. İstediğine kavuştuğunda manasız ve anlamsız bir başka değişiklik istemekte o da insanı doyurmamakta bu hal giderek insanı kötülüğe sevketmektedir. Bencilliğe sevketmektedir. 
İstediğine kavuşamaması halinde de bir başka duygu onu bedbahtlığa götürmektedir. 

"Uyuşturucu maddelere düşkünluk dünegöre çok artmıştır. Toplum kurallarını hiçe sayan, isyankar gençlik hep bunun sonucudur. Çünkü üstün insanlık duygularının yerine insanlık hep maddi duygularını tatmin yollarını aramaktadır. Elde ettiği üç-beş kuruşa yeni üç beş kuruşlar ilave etmesi düşüncesi insanı evladı- nın geleceğinden daha çok ilgilendirmektedir. İnsanlar daha çok kendi için yaşayan varlıklar haline gelmektedir." 

Bunlarda doğru taraflar var şüphesiz. Ama bundan benim anladığım makinalaşmanın topluma faydadan çok zarar getirdiği, İnsanlar isteklerine çabucak kavuşabiliyor, daha iyi bir hayat arayıp bulamayınca da kötülük yapıyorlar, bencil oluyorlar. 
O halde ne yapalım? Medenileşmeyelim mi? 


Aynı konuda arkasında bir okuma parçası var."İlim ahlaka aykırı mıdır” başlıklı, Sorduğu soruya da kendisi cevap veriyor. Evet aykırıdır. Beraber okuyalım! 

“1914-1918 yılları arasında onbeş milyon insan savaşla can verdi, Bu ölüm işi için kim silahlandırdı ulusla rı? İlim, ilimin yardımıyla trenler, otomobiller, göz açıp kapayıncaya kadar, küme küme insanları ölüm saçan yaylım ateşleri düzenleniyor, uçaklar orduların, kentlerin üstünde uçup durabiliyor 

Acaba makina mı insanın, insan mı makinanın kölesi oluyor? Eski çağlarda, madenlerde ya da değirmenlerde köle olarak çalıştırılanlar ne de olsa küçük bir azınlıktı. Bugünse, bütün bir ulusu, saat be saat kurban ediyorlar 

"Hakkı ve gerçeği bütün dünyaya yayacak olan kutsal harfler''dünyaya yalan, aptallık, kin, hatta ihanet taşıdılar. 


İyiliğin ne olduğunu bilen, zaman zaman ona dönerek, acılar kölelik ve ölüm hesabına çalışan bir ilim nasıl bağışlanabilir? Doğruluğu ve iyiliği herşeyin üstünde sayanlar, böylece apaçık bu yüzsüzlük karşısında şöyle bir sonuca varmazlar mı? "İlimler insan harcı değildir " ve insan onları bilmekle, bilme.nekten daha çok insanlığını yitirir." z 


Madem ilimler insan harcı değil, neden okuyoruz? Neden okula gidiyoruz ve neden bize kırık notlar veriyorlar? Bu kitapta 


yazılanlar saçmalık değil midir? 
Bir Ortaokul Öğrencisi 


*** 


Ahlâk dersini eleştiren mektupları yayınlamaya devam- edeceğiz. 


iSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN ELEKTRİK MALZEMESİ SATINALINACAKTIR 


Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 14 kalem muhtelif elektrik malzemesi kapalı teklif alma suretiyle satınalınacaktır. 

Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektupları ile geçici teminatlarını en geç 29 MART 1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlü- 


güne tevdi etmeleri ilan olunur. 


Basın: 12046 - 244 


1 OCAK1979 günü 
İlerici Gençlik 
Derneği ve Halkın Kurtuluşu (Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği) grupları İzmir Fen Fakültesinde çatıştı. 4 kişi yaralandı. 

15- Ocak İlerici Genç - lik Derneği ve Halkın Kurtuluşu grupları Ankara SBF önünde çatıştılar. 
İlerici Gençlik Derneği üyesi bir kişi öldü. 

16 Ocak Fen fakültesinde İlerici Gençler Derneği ve Halkın Kurtuluşu grupları çatıştı. 

17Ocak İstanbul Kadırga yurdunda grup çatışması sonucunda bir kişi öldürüldü. 

21-Şubat İlerici Gençler Derneği ve Halkın Kurtuluşu grupları EGE 
Üniversitesinde çatıştı. 7 
kişi yaralandı ve okul kapatıldı. 

Yukarıda yazdıklarımız Sahte Solcu grupların kendi aralarındaki çatışmalarının son günler- deki örneklerinin birkaç tanesidir, Gençliğin Öğrenim Özgürlüğü ve can güvenliğini engelleyen bu gibi çatışmalar hemen hemen hergün Türkiye nin birçok okulunda olmaktadır. 


Bu sahte solcu grupların kendi o aralarındaki çatışmalarının nedenleri nedir ? Bu çatışmalar kime yönelmektedir? Bunu ortaya çıkarabilmek için geçmişten bu yana gelen tutumlarına bakmak gereklidir. 


Geçmişte bu gibi çatışmalar (o okullarımızda pek görülmeyen olaylardı. O zamanlar okullarda yapılan forumlarda, yürüyüşlerde binlerce öğrenci birlikte tutum alır, tartışır ve görüşlerini belirtirdi. Forum ve yürüyüşlere öğrenciler zorla değil, kendi istekleri ile 


İSTANBUL 


SSK'daki baskılar MC devrinde başladı. Giden iktidar, parlamentoda 240-250 civarında büyük oy potansiyeline sahip olmalarına rağmen işçi memur ayrımı sorununa Çözüm getirmediler. Bu durum 1975'te olduğu gibi yeniden hortladıldı. Açlığa mahkum edildik. 

Sayın Mustafa Mut, ve Sayın Mustafa Enginsu, 


Biz kapıcı ve kalonfer işçileri işyerlerimiz olan apartmanlar ve iş hanlarındadır. Bu işyerlerinde sekiz saati gece uykusunda geçiriyoruz. 
On altı saati çalışmakla ve aynı işyerinde kalmakla mükellef bulunuyoruz. 


Biz istiyoruz ki işyverinde sekiz saat çalışalım. 


Okullar savaş alanı değil, dostluk alanı olmalıdır 


Ali Tablacı 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu 


Genel Başkanı 


katılırlardı. 6. Filo eylemleri bunun en açık örneği idi. 10 binlerce öğrenci koşa koşa eylemlere katılırdı. O dönemde Dolmabahçe'ye akan gençlik önüne revizyonist: lerin kurduğu barikatları da yıkıyordu. 


1969 sonlarında Dev- 
Genç yöneticileri demokrasiyi ortadan kaldıran tutumlar almaya başlamışlardı onlar kendileri- ne göre yanlış görüşleri ideolojik mücadele ile degil dayak atmakla yenebileceklerinden hareket ediyorlardı. Bu tutumları okullarda kendileri dışında pano asanların panolarını yırtmaya kadar varıyordu. Sosyal demokratların "NATO'ya Hayır" afişlerinin altındaki SDDF imzasını yırtıyorlardı. O zamanlar bu şekilde başlayan zorba *.- tumları günler geçtikçe daha da artmaya başladı. 


1975'lerde devlet kademelerine (o yerleşmelerinden aldıkları güçlerle okulları işgal eden ÜGD' li faşistler Can Güvenliği ve Öğrenim Özgürlüğünü ortadan kaldırdılar. Faşistlerin okullara saldırırken amaçları, öğrencilerin dostluk ve birliğini engellemek ve baskı altına almaktı. 


O dönem henüz gençlik düşmanı bir akım durumuna gelmemiş olan sahte solcular, faşistlerin gençliğe saldırı ve zorba: lıkları karşısında doğru ve devrimci mücadele 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


İşçi-memur ayırımına 


yöntemi geliştirmediler. 
Geçmişten gelen tutumlarının devamı olarak 'Fa şizme karşı ideolojik mücadele olmaz! diyerek kitlelere güvenmeyen düellocu bir eylem çizgisi geliştirdiler. Bu tutumları faşistlerin okullarda belli bir süre etkin olmasına ve gençlik mücadelesinin gerilemesine neden oldu. 


İşgaller (o döneminde faşistlerin o yaptıklarının aynısını daha sonra sahte sol yapmaya başladı. 
Okulların kapısını tutup, "Sen giremezsin" deme- ye başladılar. Öğrencilerin okullarda fikirlerini belirtmek, istediği yayını okumak, söz ve karar hakkını ortadan kaldırdılar. Fikirlerini zorla kabı ettireceklerinin ve 'fiili eleştiri' uygulayacaklarının propagandasını yapmaya başladılar, Birçok okulda ve yurtlarda dergilerini almıyor, toplu gidişe katılmıyor vs. diyerek öğrencilere saldırdılar. Hatta okuldan attılar. 
Burada dikkati çeken şudvr okullarda yukarıda söylediklerimizi o yapan İlerici Gençler Derneği, Halkın Kurtuluşu (Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği ve Dev Sol gençliğe zorbalık uygulamak- ta aynı tutumu almakta - dırlar. Fakat bir süre sonra da birbirlerine girmek - tedirler. 

Bunlar okul kapılarına “Faşistleri buraya almayacağız " yazarken şimdi de birbirlerini almayacak- 


çözüm bekliyoruz 


Sayın Sosyal Güverlik Bakanımız Hiimi İşgüzar televizyonda ferahlatıcı beyanatlar veriyor. Sağolsunlar, Fakat genelgeler çıkartılarak ünitelere yayılmaktadır. Örneğin 
SSK Kadıköy Dispanseri işçileri baskı altında tutarak teker teker, bazan dörder beşer kişilik gruplar halinde memur olduğumuza dair belge imza- 


Biz de sekiz saat çalışmak istiyoruz 


Yirmi dört saat aynı yerde kaldığımız için halkla ve konuşmaya iırsatımız olmadığından çok üzgünüz. Herhangi bir toplantıya gidemiyoruz. 
Bizim fikirlerimizi halka duyuramıyoruz. Halkın fikirlerini biz anlayamıyoruz. Bunun için çok üzgünüz. Saygılarımla. 


Alaaddin İmdat 


"TÜRKİYE'DE 
ANARŞİ” 


AYDINLIK 
GAZETESİNİN 
DÜZENLEDİĞİ 

AÇIK OTURUM 


Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) Orsan Oymen (Milliyet gazetesi) Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Genel Dağıtım: 
TUR-DA 

Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-istanbul 


K 


AYDINLIK 


YAYINLARI 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latmak istiyorlar. İşçiler biz memur olmak istemiyoruz" dediklerinde sizleri Sıkıyönetim Komutanlığına veririm, işiniz- den attırırım" diye cevap almaktadırlar. Tüm personel tedirginlik içindedir, huzursuzluğa sürüklenmiştir. o Sıkıyönetim bu gibi insan hak ve hürriyeti ile oynayanlar hakkında soruşturma açmalıdır. Sayın ve değerli bakanlarımızdan bir an önce esenliğe kavuşturacak hayırlı kararları saygıyla bekliyoruz. Anayasamızda tanınan insan hak ve hürriyetlerinden biz sağlık işçilerine teşmili rica ediyoruz. 

Bilal Balta 


SSK Kadıköy 
Elektrik Teknisyeni 


85000 KG.ÇELİK 
ÖZLÜ ALÜMİNYUM 
İLETKEN (HAWK) 
242/39. (477 MCM) 
SATIN 
ALINACAKTIR 
İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

1- Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, şartnamede yazılı kanuni nis betlere göre hesap edile- 


cek teminatı ihtiva eden teklif mektupları 12.3.1979 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4. katta bulunan Levazım Mü- 


dürlüğü Elektrik ve 
Gaz Şefliğine elden verilecektir. 

2- Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlüğü Elektrik ve 
Gaz Kısım Şefliğin- den bedelsiz olarak alınabilir. 

Basın: 12048 - 243 


larını yazmaya başladılar. 
Yurtlardaki forumlarda “şu grup bu grup" konuşur derler ve kendileri dışında hiç bir öğrencinin konuşmasını istemezler. 
Geceleri de Sen mi yurdun ağası olacaksın ben mi olacağım" diyerekten Kadırga Yurdunda oldugu gibi birbirlerini öldürürler. 

Bunların kendi aralarında gençliğe zorbalık uygulamak için yürüttüğü bu çatışmalar son zamanlarda oldukça artmıştır. 
Bu yüzden oküllar kapatılmakta öğrenim engellenmekte çıkan çatışmalarda pek çok öğrenci yaralanmakta hatta ölmektedir, Özellikle kavgaların yoğun olduğu okullarımgdan biri olan Ege Üniversitesinde Fen ve TİP Fakültelerinde de İlerici Gençlik Derneği ve Halkın Kurtuluşu çatışmaktadır. Halkın Kurtuluşu Fen Fakültesinde zorbalık uygulamaktadır. İlerici Gençlik Derneği Tıp Fakültesinde zorbalık uygulamaktadır. Birbirleri v - le dalaşmaları bu okullarda zorbalığı kim uygulayacak kavgasından başka bir şey değildir. 

İlerici Gençlik Derneği bu kavgalara dışarıdan topladığı adamlarla bombalı silahlı gitmekte hatta Ege lüniversitesinde olduğu gibi saldırılarına 14-15 yaşındaki işçi çocukları alet etmektedir. 
22 Şubat Perşembe günü 
okulun kapatılmasına yol açan olayın sebebi de budur. 


dir. 


Mersin Devlet Hastanesinin durumu yürekler acısı 


Mersin Devlet Hastanesinin poliklinik binaların- dan, yatakhanelerine kadar tüm hastanenin durumunun yürekler acısı olduğu görülüyor. Hastaneye gelen hastalar hastabakıcılar tarafından azarlanmakta, hemşireler tarafından da tehdit edilmeye varıncaya kadar her türlü hoşnutsuzluk sürmekte - 


Hastanenin içinde yatan hastalar, yatakların kokusundan ve pisliğinden hastanede yatamaz duruma geldiler. Yataklardaki kan lekeleri ile pislikler altında yatırılmak istenen hastalar,bu durumu hastane ilgililerine bildirdikleri zaman “beğenmiyorsan git, özel hastanede yat" yanıtını alıyorlar. 

Acil gelen hastalara bağıran hemşireler, hastala - rı adeta azarlamaktalar ve vurdukları iğnelerle hastaları tahrik etmektedirler. Kısa bir süre önce acil olarak hastaneye getirtilen İbrahim Ferhatoğlu ismindeki hastaya kızgınlığından iğne yapan devlet hastanesi hemşireleri bu hastanın bir hafta topal kalmasına neden olmuştur. 

Öte yandan hastaneye tedavi için gelen hastaların fakirlik durumuna bakılmaksızın adeta soyuluyorlar, İlk kez hastaneye gelen hastalar 20 lira kayıt parası vermekte, eğer hastanın hastalığı ciddi veya yatması gerekiyorsa 250 lira devlet hastanesi yardımlaşma derneğine yardım yapması gerekiyor. 
Bu parayı vermeyen hastanın durumu ne olursa olsun bakılmıyor ve ters çevrilerek evine geri gönderiliyor. Hasta sahipleri "biz çok fakiriz bu parayı nerden bulalım" dediklerinde ise "bizi ilgilendirmez" denip hastayı ölüme itiyorlar. 


Sakıncalı işgal 


Vietnamin Kamboçya 'yı işgali ve ardından Çin-Vietnam kapışması dünya kamuoyunun kafasını karıştırdı. 

Zencisiyle beyazıyla, Avrupalısıyla A frik alı - sıyla günümüzde birbirine soruyor insanlık: 

“Kim haklı?" 

“Bunun sonucunda bir üçüncü dünya savaşı çıkar mı?" 


Can Güvenliğinin, Öğrenim Özgürlüğünün düşmanı olan İlerici Gençlik Derneği'nin başını çektiği sahte solcular, okulla - rımızda dostluğun, kardeşliğin, birliğin ve öğrenimin olmasını istemiyorlar. Gençlik içinde kargaşalık yaratarak birbirine girmesi için çalışıyorlar, 

Okullarımızda gençli- ge yöneltilen saldırılar ve sahte solcuların kavgaları karşısında sessiz kalmak 'yesinler birbirlerini’ demek hatalı bir tutumdur. 
Bu saldırılar karşısında bütün gençlik açık tutum almalı otertiplere karşı uyanık olmalı ve bu saldırılara karşı mücadeleyi yükselt melidir . 


Evet. Kim haklı ? 

Çin mi? Vietnam mı ? 

Kanaatimizce olaya şöyle bak malı : 

Saldırıyı (Kamboçya'ya) başlatan kim ? Vietmam. 

Vietnam.Çin sınırında neler oluyor ? 

Sınır ihlalleri... 

Buna karşılık ne yapıyor Çin ? 

Vietnam'a giriyor. 

Girerken ne diyor ? 

-“Amacım toprak işgali değildir. Vietnam'a hakettiği tokatı vurmak ve geri çekilmektir." 

Derken Birleşmiş Milletler devreye giriveriyor. 
Bol b O zaman Çin şunu öneriyor: Sese grun yame “Vietnam isgal ettiği Kamboçya dan çekil- 


da yer almak diye gençli- - sin, Biz zaten Vietnam'dan çekileceği." 
ğin bir meselesi yoktur. ELİ 


Çünkü bu saldırganların hepsi zorbalık uygulamak için çatışıyorlar. Bu yüzden gençlik bu grupların hepsini tecrit etmelidir. 

Zorbalık uygulayanlar gençliğe saldıranlar yıkı- 


Kavgalarda şu veyabu 


Olayın özetle cereyanı budur. 

Konu hakkında bizim yorumumuz da şudur. 

Hiç bir ülkenin işgalini hoş karşılayamayız. 

Zira bağımsızlıktan yanayız. 

Vietnam, tümenlerini Kamboçya'ya sokmakla bu ülkenin bağımsızlığını zedele miştir. 

İşin içine sınır ihlalleri de girince, Çin -Viet- 


abur. Gi IA EENG- nam savaşına sebebiyet vermiştir. 
ten beri ki zorbalık Öyleyse olayın musebbibi bellidir. O da Viet uvedba an Seneisih eyse olayın musebbibi ir. O da Viet- 


namdır. 
Ne varki bu demek değildir ki ; Çin, Vietnam topraklarında ilelebet kalmalıdır. , Çözüm ber iki ülkenin de girdikleri toprak - 


mücadelesi sonucu yıkılmıştır. Okullarımızda bütün öğrenciler , öğretim üyeleri. hepsi öğrenimin görülmesini birlik ve kardeşlik ortamının olmasını istemektedir. 

Okulların sahte solcuların SAVAŞ ALANLA- 
RI DEĞİL GI NÇLİĞİN DOSTLUK ALANLARI 
OLMASI İÇİN hangi fikirden olursa olsun bütün öğrenci arkadaşları öğretim üyelerini velilerimizi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Bu saldırılara alet olan gençleri de karanlık einel leri için kendilerini kullananları terk etmeye çağıriyoruz. 


ceğini ihtimal dahilinde saymıyoruz. 

Herşeyden önce bu, Rusya'nın Çin e saldırısını gerektirir ki, bunu Sovyetler'in göze alabileceğini sanmıyoruz. 

Ülkelerin bağımsızlığını , halkların özgürlüğünü tehdit eden tüm emperyalist girişimlerin son bulmasını dünya barışı açısından gerekli görüyo- 


SOLDAN SAĞA: 1) Daha sert çelik elde etmek için, eskiden çok kullanilan bir yöntem. 2) Ahenk - Tersi kuzu sesi - 
Kere, 


İz, işaret. 3) 
defa - Birdenbire, ansızın. 4) Gelişigüzel, ortamı dikkate almadan (konuşmak) - Kimyada Bizmutun simgesi, 5) Tersi bir 7İ0) 4 
müzik aleti - Tersi İspanya' e MEğğle zi sİaİxİA| da bir kent. 6) Tersi otomobil tamirciliğinde çok kullanılan, kaldırma aleti - Ayrılışta esenleşme. 7) Argoda yakalamak. 8) Boğa güreşlerinin yapıldığı yer - Büyük deniz taşıt. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Akdeniz Bölgesinde büyük ve verimli bir ova. 2) Mülkiyet, sahiplik, 3) Boş yere, gereksiz. 4) Kimyada talyumun simgesi - Soğuk bölgelerde yaşayan iri yapılı bir geyik. 5) Tersi büyük kentlerimizden biri. 6) Ölçü birimlerinin başına geldiinde onları yüzde l'lik bir ölçü birimine çeviren sözcük. 7) Tersi her şeyde çabuk bıkkınlık gösteren, yanardöner (eski dil). 8) Tersi çok iri yapıb. 9) Tersi esas söylenecek şeyi söylemeyip, lafı dolaştırmak. 10) Tersi gerçekleşmesi zamana bağlı büyük istek. 11) Bir nota - Yurdumuzufh her yerinde yetişen ve meyvasının çekirdeği çok sevilen bir ağaç. 12) Oldu bitti, oldu bittiye getirme, 
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Kuzey Yemen'de, Moskovacılarla hükümet 
- kuvwvetleriarasındayoğun çarpışmalar oluyor 


© Arap Birliği, Pazar günü Kuveyt'te Güney Yemen'in 


giriştiği saldırıyı görüşecek 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Moskova yanlısı Güney Yemen yönetiminin Kuzey Yemen'e karşı başlattığı saldırı yedinci gününü doldururken, ül ke içinde bir ayaklanma başlatan Rus taraftarı gruplarla hükümet kuv- 


başkent yoğun 


vetlerı arasında, 
Sana çevresinde çarpışmalar oluyor Birkaç gun önce Ka taba kentini ele geçirdik lerini ve kent halkının “devrime katıldığını" id dia eden Güney Yemen yöneticilerinin, bu kez, Kuzey Yemen'de hükü 


CARTER:"MISIR-İSRAİL GÖRÜŞMELERİ 
10 GÜN İÇİNDE SONUÇLANMAZSA 


ABD'NIN ORTA DOĞU POLİTİKASI DEĞİŞECEK” 


ABD-İsrail ilişkileri dönüm noktasında 


© Deng Siao-ping: 


"Çin, işgal altındaki toprakların geri alınması konusunda Mısır'ı destekliyor” 


AJANSLAR 

ABD Başkanı Carter'- ın, İsrail Başbakanı Moşe Rayani a, "'Mısır—İsrail 

rüşmelerinin 10 gün içinde (o sonuçlanmaması halinde ABD'nin Orta Doğu politikasını değiştireceğini" Oo söylediği bildirildi. İsrail Parlamen tosunda konuşan Dayan, ABD Başkanının, zama- nın İsrail'in aleyhine işle diğini söylediğini açıkladı. 

Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın parlamentoda yaptığı konuşma İsrail Radyosu tarafından da yayınlandı. 

Bu arada, Carter'la bir görüşme yapmak üzere Washington'a gitmeden önce Ben Gurion Havâalanında gazetecilerle kısa bir görüşme yapan İsrail Başbakanı Begin, görüşmeleri derhal bir sonuca bağlamak istediğini ima etti ve şöyle dedi: "Konmuş bir mühlet yok. Ayrica acele etmemiz de gerekmiyor. Bu tür görüşmeler 10 gün, ya da haf talarca değil, bazen yıllarca sürer." 

ABD'ye hareket etme- den önce verdiği demeç te, Washington'a umutlu gin öne süren Begin, srail'in gerçek bir anlaşmayı imzalayabileceğini, ancak barışı garanti etmeyen bir anlaşmaya imza koymak niyetinde olmadığını söyledi. 

BEYAZ SARAY'IN 

YALANLAMASI 


Beyaz 
Sözcüsü 


Basın 
Powel, 


Saray 
Judy 


Başkan Carter'ın, "Mısr—İsrail Barış Anlaşması 10 gün içinde imzalanmazsa ABD'nin Orta Doğu politikasını değiş tireceğini” söylediği yo lundaki haberleri yalanladı. 

Judy Powel, Başkan Carter'ın sözlerinin Moşe Dayan tarafından İsra il Parlamentosunda açıklanması ile ilgili olarak da şöyle dedi: "İsrail Dışiş leri Bakanının böyle bir demeç verdiğini hiç sanmiyorum. Biz bu konuda hiç bir tarih sınırı koymadık." 


ÇİN, İSRAİL'E KARŞI MISIR'I DESTEKLİYOR 


Çin Başbakan Yardımcisı Deng Siao-ping, işgal altındaki Arap topraklarının geri alınması konusunda, Çin'in, İsrail' e karşı Mısır'ı destekledi ğini açıkladı 

Pekin'i ziyaret eden Mısır Başbakan Yardım cısı Tohami ile bir görüş me yapan Çin Başbakan Yardımcısı, Filistinlilerin yasal haklarına kavuşma ları için verilen mücadeleyi desteklediklerini de belirtti 

Mısır Başbakan Yardımcisı da yaptığı cevabi konuşmada, Mısır'ın Fi listinlilerin haklarının savunulmasından vazgeç meyeceğini, Mısır'ın diğer Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları reddetmesi yolunda İsrail tara fından'yapılan baskıların sonuçsuz kalacağını söy ledi 


Irkçı Rodezya uçakları, Mozambik 


kamplarına saldırdı 


MAPUTO 


Irkçı Rodezya Hava Kuvvetleri, son haftalar- da başlattığı saldırıları yoğunlaştırarak, dün de Mozambik ordu birliklerinin bulunduğu kamplara saldırdı. İan Smith rejiminin hava kuvvetleri özellikle ülkenin kuzeyin den yola çikarak, Mo zambik toprakları içinde bulunan Mutorada böl gesini bombardıman etti. 
Ateş hattı ülkeleri adı verilen ve ırkçı rejime karşı Zimbabve Yurtsever Cephesinin mücadelesini destekleyen 5 ülke (Botsvana, Zambiya, Tanzan ya, Angola ve Mozambik) şimdiye kadar ırkçıların birçok saldırısına uğra- 


Carter, Sovyetler'in 


mıştı, Ancak bu saldırılar ilk kez bir ateş hattı ülke sinin askeri kampını he def alıyor. Irkçı birlikler daha önce bu ül kelerde bulunan Yurtse ver Cephe kamplarına sal dırıyorlardı 


sadece 


BBC Radyosu saldırılarının 


İngiliz todezya ırkçı rejimin Nisan'da ya pacağını açıkladığı se çimlerden önce Yurtse ver Cephe'ye ağır bir darbe vurmak amacıyla dü zenlendiğini belirtti 


BM'deki "Afrika Gru bu" Rodezya saldırıları nın sıklaşması üzerine, Gü venlik Konseyini derhal toplanmaya çağırdı 


meydan okumasına karşı koyacaklarını açıkladı 


WASHİNGTON (AA) 


ABD Devlet Başkanı Carter, NATO müttefiklerinin, Varşova Paktı' nın, özellikle de Sovyet ler Birliği'nin silahlanmasına karşı koymak ama cıyla harcadıkları çaba lardan memnun olduğunu söyledi 


General Bernard Rogers'in NATO Müttefik 


Kuvvetleri Komutanlığı na atanması dolayisiyla düzenlenen törende ko 


nuşan Carter, "Onların 


meyday okumasına kül şı elbirliğiyle çaba har cayacağız ve başarılı olacağız”" dedi 


Avrupa'da güvenlik w istikrarı sağlam daha 


nın 


tikçe fazla kazandığına dikkat çı ken Carter, "NATO bize iyi bir hizmette bulundu ve kritik bölgelerde bar şın sağlanmasına yardımı cı oldu. Aynı 
Kuzey Amerika ve Avru pa ülkelerinin birbirlerim daha fazla yakınlasmalı rını da sağladı 


önemi 


zamanda 


dedi 


met kuvvetlerine karşı bistan ordusunda ir çarpışanların “Kuzey izinler kaldırıldı Yemenli muhalif kabile Suudi Arabistan 
ler" olduğunu ileri sür u kuvvetlerinde 5 
dükleri gözleniyor 500 asker ve b j Konuyla ilgili açıkla sal muhafız bulunuyor ma, Güney Yemen Dev ARAP BİRLİĞİ'NİN let Başkanı tarafından TOPLANTISI Lübnan'a gönderilen bir s 
4 Arap Birliği ene 
bakan tarafından yapıldı 5 
x Sekre al 
Moskovacı bakan, çatış Arap ul maların nerelerde sürdü nap k a kan i gu konusunda bilgi ver AY iyi lerini açıkladı SUUDİ işleri Bakanlar ARABİSTAN'DA da Güney Yemen DURUM zey'e ka sa 
Güney Yemen'in Ku dırıyı ele a o p zey'e karşı giriştiği saldı Bilindiği bi irap & rıları yoğunlaştırması ve Birliği örgi Güney Ye Moskovacı bir grubun menin giriştiği saldırı başkent San'a yakınların zerine Kuzey Yemen Hü da bir ayaklanma başlat kümeti tarafından top 


ması üzerine, Suudi Ara lantıya 


HOMEYNİ: 


“Amerikan, Sovyet, İngiliz ve siyonist 


> 


sömürgeciliğin kökü 


henüz kazımmadı” 


© Bazergan, kendisine karşı eleştiriler sürerse i. istifa edeceğini söyledi Halkın Savaşçı Öncüleri”, Meşhed yakınlarında bir Amerikan üssünü bastılar Er @ Homeyni,Kumkentinde büvükgösterilerle karşılandı 


Çin BM delegesi ihtar harekatının Vietnam'ın Kambogya'yı işgal etmesi ile ilgisi olmadığını açıkladı 


e Çeng Çu, “buiki sorunu birbirine ayırt edilmemesine yardımcı olur” dedi 


ESR 


© "Vietnam, Kamboçya'ya karşı saldırıya geçerken, aynı zamanda | Çin sınırında çatışmalar çıkardı” | 


DIŞ HABERLER SER VİSİ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hindi çini'ndeki olaylarla ilgili olarak geçtiğimiz hat ta sonunda olağanüstü toplandı i 
22 Şubat gecesi bir konuşma vapan Çin 
Halk Cumhuriyeti delegesi Çene Çu. ülkesi Vietnam'a karşı giriştiği ihtar harekatı ile ik 


açıklamalarda bulundu. Çeng Çu "Vietnam'u kışkırtmalarına cevap verdik" dedi Konuşmanın önemli bölümlerini aşağıda ya 


yınlıyoruz. 


VİETNAM'IN 
JIÇLARINA KARŞI 
E KİLİ TEDBİRLER ALINMALIDIR böl ülke 


karşı ği ciddi s 


veti'nin Birleşm 

ları kınayan Çeng Çu letler delegesi BM Güvenlik Konse nam'ın sınır bovylarır yinden konuyu görüşe da çıkarttığı çatışmarek etkili tedbirler alın- Jarla ilgili olarak da şöy masını istedi. le dedi 

Çeng Çu, şöyle dedi: SORUMLULUK 

"Sovyetler Birliği’ TAMAMEN nden büyük destek £ VİETNAM Vietnam makar "t yüz MAKAMLARINA bulunca astarını istiyo vr TİR 


ve Demokratik boçya'ya k larını 
Bu Güneydi: 
keleriyle 


Kam 


ılma ne ller geni 


isya bölgesindeki ciddi bir şekild 


ediyor. Çin heyeti, şu 


kanıdadır Güvenlik : 

Konseyi bir an önce et A x 7 a tia. hi 

kili tedbirler al Vi > 


etnam maka 
Demokratik ya'ya k hl: so li ve Viet 


rının Dem 


Kam 


boçya'dak 


slid me lidir 


Çeng Çu, Viet SR sti Su, şöyle in Çin sınırında ç VİETNAMI tığı çatışmaları ele al- SOVYETLER madan önce şunları be- 


KIŞKIRTIYOR 
"Vi tam e! 


lirtti: 


ratik Ka şı büyük dırıya boçya'yı 


geçer 


sorunuyla, V kamlarının nam 


SEP 


nn sını mak için sınırlı bir saldırıya gé runu nitelik dan tamamen runlardır. Bu nu birbiri veya 


kar ma 


yanlışın bi 


ruya ELENME 


ilari- 


etnam 


can 


halkları arasındaki dostluğu zedelemesinden 
Çin halkının büyük üzüntü duyduğunu belirten Çeng Çu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 


VİETNAM 
MAKAMLARINI, 
YANLIŞ YOLDAN 
GERİ DÖNMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ 


'Ancak Çin Hüküneti ve halkı Çin ve Viam halkları arasınıstluğu hâlâ yüktutuyor ve savu- 

Çin Hükümeumun kenarın- da duran Vietnam mazamlarını derhal yanlış 


geri dönmeye ve gitmemeye 


iaha ileri or." 
g Çu daha sonra şunları söyledi: "Güvenlik Konseyi, Vietnam makamlarının saldırılarını şiddetle kınamakla ve Vietnam makamlarını, Çin sınır 


arıştırmak, doğru ile yanlışın 


nin Birleşmiş Milletler delegesi Çeng Çu, Vietnam" ttığı çatışmalarla ilgili olarak şöyle dedi: 

ayılma e mellerinin önündeki başlıca engel göboçya'va karşı geniş çaplı bir saldırıya geçeram sınırında çatışmalar çıkarttılar." 

k Çin sınırını aşıp silahlı tecavüzlerde bulun- ve mal kaybına yol açıyordu. Resimde, sınırı i öldüren Vietnamlı askerler kaçarken görülüyor. 


bölgelerindeki bütün silahlı saldırı, kışkırtma, baskı ve eylemlerini durdurmaya ve devlet egemenliğine saygı göstermeye zorlamakla sorumludur." 

Konuşmasının sonunda, sınır anlaşmazlıklarını çözmek üzere Vietnam makamlarını: barışçı görüşmelere çağıran Çeng Çu, şöyle dedi: 

"Çin Hükümeti şimdi, bütün ülkenin sınırlarında barış ve istikrarın sağlanması, sinır ve toprak anlaşmazlıklarını çözmek için iki tarafında kabul edeceği herhangi bir yerde, burada olduğu gibi görüşmeler yapılmasını bir kere daha önermektedir. Çin Hükümeti, bütün ülkelerin sınırlarında barış ve huzurun güvence altına alınmasını sağlayacak yapıcı önlemler üzerinde, somut olarak görüşmeye hazırdır." 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Ayetullah oHomeyni, önceki gün, kutsal Kum kentine gitmek üzere Tahran'dan ayrılmadan önce yaptığı bir konuşmada, "İran devrimi başarıyla gerçekleştirilmiş, Şah hanedanı devrilmiş, ancak Amerikan, Sovyet, İngiliz ve Siyonist sömürgeciliğinin kökleri henüz bütünüyle kazınmamıştır' dedi. 

Homeyni konuşmasında, Şah'ın devrilmesi mücadelesinde gösterdiği kararlılıktan dolayı İran halkına teşekkür etti. Homeyni halkı, "oportünistler" den uzak durmaya ve uyanık olmaya çağırdı 


HOMEYNİ KUM'DA GÖSTERİLERLE 
KARŞILANDI 

İran'a gelişinden bir ay sonra, Tahran'dan ayrılıp kutsal Kum kentine gelen Ayetullah Homeyni, kentte büyük gösterilerle karşılandı. 

BAZERGAN İSTİFA 

EDEBİLECEĞİNİ 
SÖYLEDİ 

radyosunda bir konuşma yapan İran Başbakanı Mehdi Bazergan, Homeyni yanlısı örgütlerin — ve "solců" grupların eleştirileri sürdürmesi halinde istifa edeceğini açıkladı. 

Devrim Konseyini ve Tudeh ve Halkın Savaşçı Öncüleri gruplarına çatan Bazergan şöyle dedi : 

"Bunlar halka baskı yapıyorlar, halkı tutukluyorlar, buyruklar veriyorlar, atamalarımıza karşı çıkıyorlar. Durum böyle giderse istifa etmekten başka çaremiz kalmayacak. Bizimle işbirliği yapilmazsa, eski rejim döneminden daha kötü bir duruma düşeceğiz." 


SOVYET SINIRINDA 
BİR AMERİKAN ÜSSÜ BASILDI 


iran Radyosu Moskova yanlısı Halkın Savaşçı Öncüleri Örgütü taraftarlarının Sovyet sınırındaki Meşhed kenti yakınlarında bulunan Kabkan'da bir Amerikan dinleme üssünü basarak bir çok dinleme aygıtına el koyduklarını açıkladı. 

Üste bulunan Amerikalı personel daha sonra Tahran'daki ABD Büyükelçiliğine getirildi. 

MARKSİST-LENİNİS'E KOMÜNİST PARTİSİ HOMEYNİ'Yİ 
DESTEKLİYOR 


Marksist-Leninist İran Komünist Paıtisi Merkez Komitesi Sekreteri Hamid Azariyun, Fransız Haber Ajansına yaptığı bir açıklamada Ayetullah Homeyni önderliğin- de kurulacak bir İslam Cumhuriyetini destekleyeceklerini söyledi. 

Azariyun, o yapılacak halk oylamasında İslam Cumhuriyeti lehinde oy kullanılması için bütün parti organlarına emir verildiğini belirtti. 

Marksist-Leninist Komünist Partisi yöneticisi, Tudeh diye anılan revizyonist parti ile bir ilişkileri bulunmadığını, söz konusu partinin gericiliğin hizmetinde olduğunu açıkladı. 


TUDEH:SAVAŞA 
DEVAM EDECEĞİZ" 


Moskova yanlısı Tudeh Partisi adına yapılan bir açıklamada, Tudeh în yasal bir parti olarak tanınmaması halinde, Bazergan hükümetine karşı “savaşa devam edileceği" bildirildi. 


Bilindiği gibi, Şah döneminde de yasadışı olarak faaliyet gösteren Moskovacı parti ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı adayı Dr: Sayefan "eğer Tudeh Sovyetler Birliği" nin hizmetinde ise, ona 


İran 


hiç bir özgürlük tanınmamalıdır" şeklinde bir açıklama yapmıştı. 


DR. MEHLEVİ 
MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINA 
GETİRİLDİ 


İran'ın AET heyeti eski başkanlarından Dr. Ali Mehlevi Merkez Bankası başkanlığına getirildi. 


Dr. Mehlevi daha önce iki kez de ticaret bakanlığı ee yapmıştı. 


Sovyetler Birliği ' 


YENİ YÖNETİM POLİSARİO'YU DESTEKT.İYOR 


Tahran'dan ayrılmadan önce bir Polisario heyetini kabul eden Ayetullah Homeyni, Fas ve Moritanya'ya karşı çarpışan Polisario Kurtuluş Cephesini destekleyeceklerini söyledi. 

Homeyni, Polisario’ 
nun yanı sıra "savaşan Müslüman halklarla" dayanışmayı sürdüreceklerini de belirtti. 


MOSKOVA 


"Komünist" Partisi Merkez 


Komitesi; Sekreteri ve siyasi büro üyesi Andrei Kirilenko, Sverdlovsk'ta yaptığı bir seçim konuşmasında Çin - Vietnam çatışmasına değinerek, bazı kapitalist ülkelerin Çin'e silah yar- 


dımında bulunduklarını 


söyledi. Rözkonus 


kapitalist ülkelerin, Çin'in hegemonya y me irilenko 


ceralarını desteklediğini 


bu girişimin dar g iddia etti 


ileri süren 


şlü bir politika olduğunu 


Kirilenko, bu politikanın zamanla bu ülkeler aleyhine işleyebileceğini öne sürerek, Par- 


tisinin Üçü 


cü Dünya savaşının baş ceğine inandığını ve bunun Sovyetler 


layabile; 


Ka nin gücüne, etkisine ve nufuzuna bağlı oldu- 


ğunu söyledi. 


Tanzanya, Uganda'daki harekat: durdurdu» 


kdi Amin yönetimi çökmek üzere 


AJANSLAK 


Uganda'nın arka arka- ya birçok sınır çatışması yaratması üzerine hareke- te geçerek Uganda topraklarına giren Tanzanya birliklerinin ilerlemelerini durdurdukları (o bildirili yor. 

Buna rağmen, İdi A- 


min'e bağlı birliklerin dağınık bir şekilde ve panik halinde geri çekildiklerini bildiren Kenya'daki Batıh gözlemciler, İdi Amin hükümetinin çökmek üzere olduğunu ve Uganda Devlet Başkanının başka bir ülkeye kaçmış olması ihtifnalinin büyük olduğunu belirtiyorlar, 


GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 


Şelika Baylars, 


Sayı978/39 Satış 


Seher Selvili, Bedriye Özyuva vs. 


nin hissedarı oldukları Üsküdar Aşağı Dudullu köyünde çayırlar mevkiinde kain topunun 2 pafta, 7 

lini teşkil eden 3437.50 M2 tarla şuyuun 

ir verilen kararın kesinleşmesini mütcakip açık artır- 


maya çıkartılmıştır. 


MUHAMMEN KIYMETİ Bilirkişi tarafından verilen raporda gayrimenkulün tamamının 143,560 (Yüzkırküçbinbeşyüzaltmış) lira değere mütehammilolduğu açık- 


lanmışur. 
IMAR DURUMU: 


İstanbul Belediyesi İmar Mü- 


dürlüğü Anadolu Du. Bürosunun 28.4.1978 tarih ve 47/578 sayılı yazılarında 2 pafta 74 parselin kadastralyola cephesi olmadığı öğrenilmiş olup imar durumu 


verilemediği bildirilmiştir. 


HALİ HAZIR DURUMU: 


Bilirkişi tarafından ve- 


rilen raporda tarla içinde harap vaziyette mandra ve birde oda ve bahçe içinde meyveli, meyvesiz ağaçlar mevcut olup uzun yılların yetiştirdiği büyük ve küçük meşe ağaçları, dut ayva ağaçları, büyük meşeler sanayi odunu ve kereste olabilecek durumda olup içinde ekin ve mısır ekili olduğu açıklanmıştır. 

BİRİNCİ AÇIK ARTIRMASI: 6/4/979 Cuma günü saat 13.30'dan 14.- e kadar yapılıp muhammen kıyme- 


tinin kılınacaklr. 
ki 


İKİNCİ 


5'ini bulduğu takdirde o gün kati ihalesi icra Aksi halde en çok artıranın tahahüdü baalıp satış on gün müddetle uzatılarak ; 

AÇIK ARTIRMASI: 


16/4/979 Pazartesi 


günü saat 13.30'dan 14.c kadar yapılacak'o gün en çok artırana kati ihalesi icra kılınacaktır. İşbu gayrimenkul üzerindeki ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların faiz, masraf hususile alacaklarına ait belgelerini 15 gün içinde satış memurluğuna ibraz etmeleri aksi halde tapu sicili ile hakları sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç bırakılacaklardır. 
Birikmiş vergiler ve satış tarihine kadar icare borcu hissedarlara, tapu harcı, tellaliye resmi ve ihale pulu ile taviz bedeli müşteriye aittir. Satş peşin para ile İİK. 
nun ve tapu kaydı mucibince yapılır. Şartname itibaren herkezin kolayca görüpokuyabileceği mahkeme koridorundaki hususi tahtaya asılmıştır. Şartname örneğinden almak istiyenler 12.50 Tl'lik posta pulu gönderdiklerinde bir örneği gönderilecektir. Müşteri talep ettiğinde satış bedelini yatırmak üzere 20 gün mehil verilir. Fazla bilgi almak istiyenler 978/39 sayılı satış dosyasını tetkik edebilirler. Müşterilerin yazılı gün ve saatlerde muhammen kiymetin % 10 nisbetinde teminatla birlikte satışın yapılacağı Üsküdar 1. Sulh Hukuk 


Mahkemesi kaleminde 12/2/979 


hazır bulunmaları ilan olunur. 


Basın: 1538 - 242 — 


Türk-İş Bursa Bölgesine bağlı 


14 sendika başkanı, sağlık işçilerinin 
emurlaştırılmasına karşı çıktı 


© 14 sendika şubesi, Başbakana telgraf çekerek duruma müdahale etmesini istediler 


BURSA (ÖZEL) 
Türk-İş 8. Bölgeye bağlı 14 sendika önceki gün SSK işçileriyle birlik- e bir basın toplantısı yaparak SSK Genel Müdürüğünün 2475 sayılı geelgeyle işçileri memuraştırmaya girişmesini protesto ettiler. 
8. Bölge Temsilcisi adir Topuz'un da hâzır 


bulunduğu basın toplantısında 8. Bölge Temsilcisi, “Bu açıkça sendikalı işçilere baskıdır. Sonuna dek direneceğiz. Gerekirse boykot, hatta yürüyüş yapacağız" dedi. 

Kadir Topuz, daha sonra yaptığı açıklamada, 8. Bölgeye bağlı 14 
sendika başkanının imzasıyla Başbakan Bülent 


PR Izmir Bölge Temsilciliğinde toplanan sağlık işçileri: 


© “Türk-işrehaveti 


“ bırakmalıdır” 


© 27 bin işçinin kaderiyle oynamak, . hiçbir demokratik ülkede © görülmüş şey değildir” 


| İZMİR (ÖZEL) 
Önceki gün Genel 
Merkezi uyarmak ama- 


cıyla Türk-İş Bölge Tem silciliğinde toplanan sağlık işçileri, SSK'da Çalışan işçilerin memurlaştırılması işlemine son verilmesini istediler. Bu yolda etkin eylemler yapılmasını öneren sağlık işçileri, Türk-İş'i rehavetle ve mücadele etmemekle eleştirdiler 


© Sağlık-Iş Sendikası Bölge Şube Sekreteri Erol Uysal. vaptığı acık- 


lamada şunları söyledi: 

"SSK işçilerinin memurlaştırma işleminin var hızıyla devam ettiği sizlerin de malumudur. 
27 bin sağlık işçisinin kaderiyle oynamak hiç bir demokratik ülkede görülmüş şey değildir. Sağlık işçilerinden sonra bu işlemin Yol-İş, Tes-İş, DYF-İş ve Tek Gıda-İş kollarında da başlayacağını ilgililer bilmelidirler. Artık Türk-İş rehavet ve gafletten uyanmalıdır." 


Ecevit'e bir telgraf çekerek SSK işçilerinih memur statüsüne geçirilmesine engel olunmasını istediklerini bildirdi. Topuz ayrıca, Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar ve Kurum üenel Müdürü Mustafa Erginsoy'a birer telgraf göndererek SSK işyerlerinde çalışan işçilerin yürürlük- te bulunan toplu sözleşmenin 41. maddesine aykırı olarak memurlaştırıldıklarını da bildirdiklerini açıkladı. 


Türk-İş'e bağlı 14 sendika şubesinin Başbakana gönderdikleri telgraf özetle şöyledir: 


5SK'da çalışan işçilerin memur statüsüne geçirilmeleri hükümetinizin işbaşındayken  kesinliğe 


YÖNETİCİYLE 
TARTIŞAN 4 İŞÇİNİN ÇIKIŞI VERİLDİ 


MERSİN (ÖZEL) 


Mersin'de kurulu Me nas Kooperatifinde çalı şan işçilerden 4'ü, bir yöneticiyle tartıştıkları gerekçesiyle işten atıldılar; 


Şahin Kemik, Gülfi- dan Altun, Ayşe Yıldırım ve Mehmet Eser adlı işçi lerin Menas Kooperatifi aleyhinde dava açacakları öğrenildi. 


kavuşturmasını bekledigimiz işçi-memur ayrımı henüz çözüme bağlanma- dan işçilerin sendika özgürlüklerinin elinden alınmasını amaçlayan bu davranışı üzüntü ile karşılayacağınız ümidi içerisinde vakit geçirmeden müdahalenizi beklediğimizi saygı ile rica edej oA 


rildi. 


yanına katılırız"' dedi. 


ilgili şunları söyledi: 


Sağlık-İş, hakim huzurunda yapılmasını istiyor 


GöztepeSSK Hastenesinde irade beyanı yapılıyor 


DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası arasında yetki uyuşmazlığının bulunduğu Göztepe SSK Hastanesinde bugün irade beyanı yapılacağı bildi- 


Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Hasan Hüseyin Koç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Bölge Çalışma Müdürlüğü yetkililerinin taraflı tutum izlediklerini söyleyerek ancak bir hakim huzurunda yapılacak irade be- 


Öte yandan DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Mehmet Çelikel 


“Sözkonusu işyerinde 773 üyemiz vardır. 
Bunun dışında Sağlık-İş üyesi olan 342 kişi de çeşitli nedenlerle bu sendikadan ayrılarak bizim sendikamıza üye olmuşlardır. İşyerindeki toplam işçi sayısı ise yaklaşık 2 bindir." 


İSTANBUL (AA) 


"Biz 


de konuyla 


Türk-İş'e bağlı Maden Federasyonu üyesi 


Milas Maden-iş Sendikası 
9. Olağan Genel Kurulu yapıldı 


© Seçimlerde Birol Kesici başkanlığındaki liste yeniden işbaşına geldi 


MİLAS (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Maden Federasyonu üyesi Milas Maden-İş Sendikasının 5. 
Olağan Genel Kurulu yapıldı. 4 listenin katıldığı seçimlerde, eski yönesim tekrar işbaşına geldi 


Divan Başkanlığını Federasyondan gelen Ni zamettin Özgen'in yaptiğı Genel Kurulda, üye aidatlarının artırılması sert tartışmalara yol açtı. Divan Başkanı, kendisine ö nerge verilmemesine rağ men, 20 lira olan üye a idatlarının brüt maaşın yüzde 1'i olarak yeniden belirlenmesini istedi 


Bu öneri alan işçiler 


uzerine soz sendikanın 


Belçika'da işçilerimiz yeni bir dernek kurdu 


Şarlrua Türk İşçileri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Kurucuları Dernek Lokali önünde 


Sarlrua Türk İşçileri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin açılış toplantısı yapıldı 


© "Karanlık güçler halkı mezhep ve ırk ayrımını kışkırtarak bölmeye çalışıyor” © "Birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız” 


HADİ ULUENGİN. 
BELÇİKA 'dan bildiriyor 

Belçika'nın Şarlrua kentinde kurulan "Türk İşçileri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği" geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 


yapılan bir açılış töreniyle, yeni lokalinde çalışmaları- 


na başladı, 

Şarlrua ve çevresi yaşayan çok sayıda işçi zin yanısıra, Brüksel, Limburg ve Anvers'deki işçi 


dernekleri o yöneticilerinin de katıldığı toplantıya çağ rh olduğu halde Brüksel deki yetkililerinin dikkati çekti. 

Ağırbaşlı bir haya içinde geçen açılış toplantısında, saygı duruşundan sonra ilk konuşmayı Rotonne maden ocağındaki FGIB Sendikası Delegesi Musa Güzel yaptı. 

Yeni çalışmalarında başarılar dileyen Zolder Türk İşçi Der- 


Türk Konsolosluğu gelmemeleri 


kurulan derneğe 


neği Başkanı Mehmet Ali Sarıyıldız, ülkemizin tam bağımsızlığı konusuna dik kati çektikten sonra, «07 a» lan yönetim kurulu üvesi Şertettin Cengi 2. 
dıştan alan bazı karanlık güçler, son nefeslerini ver 


Gücünü 


melerinden dolayı, mezhep ve irk ayrımını kışkırtarak halkımızı bölmeye yor” dedi. 

Dernek kurucularından ve Şarlrua Belediyesi Yabancı İşçiler Danışma Mev Erdoğan Demir- 


çalışı- 


lisi üyesi 


Derneğin açılış toplantısından bir görüntü. 


layin belirttiğine göre, “Lürk İşçileri Sosyal Yar dımlaşma ve Kültür Derne gi'nin” 60'n kurucu üyesi ve kın da üyesi 
Demirtaş'a 
Belediyesi rin tüm mek için çalışmalarda bulunacak ve derneğe yardım: c olmak için salon vere vek 

Öte yandan, kendi siyle 


üzerinde 
9530'ye yabulunuyor göre, Şarlrua 
Lürkiveli işçilesorunlarına eğil 


görüştüğümüz FG'IB Sendikas delgelerinden Musa 
Güzel, Şarlrua bölgesinde 6 
binden fazla lürkiyeli işçinin yaşadığını söyledi. l zun yıllardan beri bölgede maden işçisi olarak çalışan birçok Lürki velinin şimdi emekli olduğunu, fakat komùr ocaklarının kapanmasyla, bazı işçilerimizin başta Mini-Morris ve HainautSambre olmak üzere, tabrikalarda çalıştığını beliri, Bölgede açık kalan son maden ocağı Monceau-Fontaine'deki 19 numaralı Rotonne kuvusunun da yakında kapanacağını ve bu rada çalışan 600 işçi ve yeni iş sahaları bulunması gerektigini belirten Musa Güzel, yeni kurulan derneğin bu soruna da eğileceğini sandığını söyledi 

Şarlrua lurk İşçileri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin açılma sı, bölgede yaşayan yurttaşlarımız arasında büyük bir sevinçle karşılandı. 


wugune kadar işçilerin menfaatlerine uygun hiç bir şey yapmadığını, servis parasını bile ceplerin- den ödediklerini söylediler ve üye aidatlarının 50 
lira olmasını önerdiler. 
Sendika başkan adaylandan Mevlüt Karakaya da işçilerin bu önerisini destekledi. Bu arada Divan Başkanının, hükümet komiserinden Mevlüt Karakaya'nın salondan atılmasını talep ettiği görüldü. Fakat işçiler Divan Başkanının bu tutumunu protesto ederek, başkan adayının salondan atılmasına karşı çıktılar. 
Tartışmalar sonunda üye aidatlarının 50 lira olma sı kabul edildi 

Seçimlere geçildiğin- de, oylama saati geçtiği öne ülerek saat 15.16" 
te sandıklar açıldı. Bir çok üyenin oylarını kullanamadıkları görüldü. 
İşçilerin tepkisine rağ men yapılan oy sayımı sonucu, Birol Kesici'nin 


başkanlığındaki liste tekrar yönetime geldi. 
Kongreden sonra başkan adaylarından Mevlüt Karakaya muhabirimize bir açıklama yaparak, Genel Kurulun demokratik bir şekilde yapılma dığını, Divan Başkanının taraf tuttuğunu, seçimde partizanlık, Türk, Kürt, ayrımı yapıldığını söyledi 
MUHABİRİMİZİN 
KONGREYİ İZLEMESİ ENGELLENM 
İSTENDİ 
Genel Kurulu izleme- ye giden muhabirimiz, sendikanın sekreterliğine seçilen İhsan Solak ve Se bahattin Uzun tarafından salona alınmamak isten di. Bunun üzerine muha birimizin salona alınması için Hükümet Komiserine talepte bulunuldu. Hükü met Komiseri, basının kongreyi izleyebileceği ni, muhabirimizin izle mesinde de bir sakınca bulunmadığını söyledi. 


K 


DISK Başkan Vekili Rıza Güven, Milli Savunma Bakanlığının Harb-İş”le imzaladığı işkolu sözleşmesinin feshini istedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Genel Başkan 
Vekili Rıza Güven basına yaptığı açıklamada askeri işyerlerinde Aster-İş' in çoğunluğu kazandığını iddia ederek, Milli Savunma Bakanlığının ve Çalışma» Bakanlığının Türk-İş'e . bağlı Türk Harb-İş Sendikası ile im zaladığı 1977 tarihli işkolu ve işyeri düzeyle rinde toplu iş sözleşme lerini tümüyle feshedilmiş sayması gerektiğini i leri sürdü. 


Rıza Güven açıklamasında Çalışma Bakanlığının halen Meclise bile sunmadığı 275 sayılı yasa da değişikliği öngören ta- 


sarısına değinerek bu tasarı "Taratiarın süresi biten toplu iş sözleşmelerinin bir yıl daha uzatılmasına iliskin Hakları kaldırmaktadır" dedi. 


TAŞKIZAK'TA 40 
İŞÇİ DAHA 
ASTER-İŞ'TEN İSTİFA 

ETT 


Öte yandan bir süredir sahte TKP'lilerin Aster-İş Sendikasından istifaların yoğunlaştığı Taşkızak Askeri Tersanesinde önceki gün 40 işçinin daha Aster-İş'ten istifa ettiği bildirildi. Aster-İş'ten istifa eden işçilerin Türk Harb-İş Sendikasına üye oldukları öğrenildi 


Hebili Kum ocağında bir işçi daha öldü 


© Şimdiye kadar toplam 5 işçinin can verdiği kum ocağı, kaçak işletiliyor 


MERSİN (ÖZEL) 
Mersin'e bağlı Hebili köyünde Özel İdarece ruhsat verilerek çalıştırıldığı ileri sürülen ve bu arada birçok ağacın tahribine yol açan kum ocağından meydana gelen olüm olaylarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre Hebili yakınlarındaki kum ocağına kum almak için giden üç kişiden Ali Budak, meydana gelen göçük sırasında kumların altında kaldı. 


Kimin kullandığı anlaşılmayan kepçe Ali Bu dak'ın can alıcı yerlerine takılmış ve Ali Budak ad- 
11 30 yaşındaki işçi bağır 
sakları ve ciğerleri parça lanmış olarak dışarıya Çi» karılabilmiş'ir 

Bu arada Hebili vündeki yurttaşlar kum 
ocağında şimdiye dek 5 
işçinin öldüğünü, Valilikçe bir süre önce kapat ilan ocağın kaçak olarak çalışmasını sürdürdüğünü bildirerek olaya el konulmasını istediler. 


k kö- 


KARADENİZ BİRLİK'TE ÇALIŞAN 60 iŞÇi BAĞIMSIZ BiR SENDİKA KURDU 


SAMSUN (THAI 


Karadeniz Yağlı To humlar Tarım Satış Koo peratifleri Birliği Genel 


Müdürlüğü ve bağlı koo peratiflerde çalışan yaklaşık 60 işçinin bağım sz bir sendika kurarak örgütlendikleri bildirildi Sendikanın önümüzdeki günlerde ilk genel kurulunu *yaparak işverenle toplu sözleşme görüşme 


lerine tildi 

Sendikanın Geçici Başkanı Uğur Unlu dikaya uye işçiler yal haklardan y 


başlayacağı belir 


SOS 


arlana 


bilmeleri için çalışmaları nı sürdürdüklerini, en © nemli sorunlarının iş gu venliği ile ilgili hükümle 


rin sözleşme kabul edilmesi olduğunu söyledi 


taslağında 


Üreticiler tütünlerini bu sene çok düşük fiyatlarla satabildiler. 
Şimdi bu tütünler petrol karşılığı Sovyetler'e verilmeye çalışılıyor. Bakalım Sovyet uzmanları tütüne ne kadar fiyat verecekler? 


Sovyetler'e, petrol karşılığı buğday ve tütün önerilmişti 


Sovyet heyeti, İzmir'de tütünlerimizi inceliyor 


Buğday ve tütünden 


kalan miktar dövizle ödenecek 


ler Birliği'ne petrol kar şılığında 


HABER MERKEZİ Türkiye'nin Sovyet 


sıra tütün vermeyi öner mesi üzerine Sovyetler Birliği'nden bir heyet incelemeler yapmak üze 


buğdayın yanı 


SSK işçilerinin durumu açıklığa kavuşmadı Bakan ve Müdür, işçileri memur olmaya zorluyor 


eMüdürler kurulu ise işçileri serbest bıraktı 


ANKARA(ÖZEL 
Sosyal Sisortalar Mü dürler “Kurulundan” alı nan, kurumda isteyenin memur olabileceği doğ rultusundaki kararın uy gulanıp. uygulanmayaca ğı belli olmadı. Müdürler Kurulu önceki gün Genel Müdürlüğün o yayınladığı genelgeye karşılık oybir liğiyle aldığı kararda, ha len işçi olarak çalışanla rın isterlerse memur ola bileceğini belirlemisti 


Şimdiki duruma göre işçilere genelgenin mi voksa Genel Müdürler Kurulu'nun aldığı Kara rin mı uygulanacağı belir lenmedi. Genel Müdürlü gun 19 Şubat'ta yayın ladığı genelgede “Hem şire, ebe, eczacı kalfası, hastabakıcı gibi işçilerin de Tam Gün Yasasına ta bii olduğu" öne sürülerek bunların memur statüsü ne geçirileceği açıklan Çeşitli dernek ve sendikalar, bu uygulama 


nuş 


nın Tam Gün Yasasıyla bir ilişkisinin bulunma dığını, doğrudan doğru 


ya keyfi bir uygulama ol duğunu, ve işçilerin hak larını çiğnediğini belirte rek genelgeye karşı çık mışlardı 

Genelgenin uygulana rak işçilerin memw yapıl 


masını Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar ve Genel Müdür Mustafa 


Enginsu'nun isteği oldu ğu, Müdürler Kurulu'nun aldığı son kararla iyice ortaya çıkmış bulunuyor SSK Müdürler Kurulu al dığı kararları uygulamak konusunda yetkili oldu ğu halde, uygulama ko nusunda Bakan ve Genel Müdürün daha çok söz sahibi olduğu belirtiliyor 


OLUMLU GEÇTİĞİ BELİRTİLEN 


iş adamlarının 
Atrika gezisi sona erdi 


ANKARA(AA) 
1 iş adamları ve sa 
nayiciler ile kamu iktisa di kuruluşları temsilcile rinin, Afrika ülkelerine yaptıkları gezinin olumlu sonuçlandığı bildirildi Heyet üyeleri yaptıkları açıklamada Nijerya'da Çimento ve şeker fabri kası ile bazı sanayi ürün lerinin montaj fabrikala nnn kurulması yolunda prensip anlaşmasına varıl dığını da söylediler 

Ticaret Bakanlığı An laşmalar Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Hoş can Tura Başkanlığında ki 29 kişilik heyet ihra catın artırılması , çeşitli sahalarda işbirliği yapıl ması ve mşaaf sektörün deki imkanları konuları için Nijerya, Kenya, U 


ganda, Etyopya ve Su dan'da incelemeler yap mıştı 

Yapılan temaslar so 


nunda, Ticaret Bakanlığı Nijerya ve Kenya'da bi rer ticaret ateşeliği açma ya karar verdi 

Öte yandan resmi te maslar ve ikili ticaret an laşmaları görüşmelerinde bulunmak üzere Nijerya Dış Ticaret Genel Sekreteri 12 Martta Ankara'ya gelecek 


Yurt dışındaki işçiler geçen yıl 
983 milyon dolar 
döviz gönderdi 


: a ANKARA (THA) 

Yurt dışındaki işçi dövizlerinde , 1975 yılın- dan itibaren sürekli bir düşüş gözlendiği ve geçen yıl yurt dışındaki işçilerin ülkemize 983 


milyon 64 bin dolar tutarında döviz gönderdikleri belirlendi à 


Iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yurt dışına gönderilen işçi sayısında da belirli bir düşüş olduğu bildi. 
rildi. 

Açıklamada, 1978 yılında işçi dövizlerinde 1977'ye oranla 1 milyon 24 bin dolarlık bir aruş olduğu da kaydedildi. 


re İzmir'e geldi 


Sovyet heyeti İzmir de depolarda bulunan tütünleri kontrol etmeye başladı. Bu arada, Sovyet heyetinde bulunan uzmanların, İzmir'de bulunan tütün eksperleriyle önceki gece bir yemek yedikleri ve görüşmelerin yemekte de sürdüğü bildirildi 


Bilindiği gibi sovyetlerle petrol konusundaki görüşmeler uzun bir süre- den beri sürüyor. Bu görüşmeler için Sovyetlere giden Türk heyeti buğday karşılığında petrol alımı konusunda Sovyetlerle bir anlaşmaya var& mamıstı. 


Görüşmelerin kesilmesinden Bir süre sonra yeni bir Türk heyeti Moskova'ya giderek bu sefer petrol karşılığında buğdayın yanı sıra tütün verilmesini de önermiş: ti. Bu görüşmelerde, buğday ve tütünün alınacak petrolün değerini karşılamaması halinde, geri kalan bölümün serbest dövizle ödenebileceği belirtilmişti 


Bu görüşmeler sonunda İzmir'e gelen ve tütünleri kontrol eden Sovyet heyetinin 1976 ve 
1977 ürünü tütünlerine 
alıcı oldukları öğrenildi. 
Tekel İzmir Merkez Müdürlüğü yetkilileri Sovyetler'e satılacak tütün miktarının belli olmadığını belirttiler í 


Alman parlamenterleriyle, Türk işçilerinin sorunlarıyla 


ilgili görüşmeler 


ANKARA (AA) 


meler dün başladı 


Almanya Federal Mec Dısi i anlığı Ge lisi üyesi 5 parlamenter nel Sekreteri Ekonomik den oluşan bir heyetle, oİşler Yardımcısı Nazif Türkiye Dışişleri Bakan Çuhruk, görüşmelerden lığı yetkilileri arasında önce yaptığı açıklamada Almanya'daki işçilerin 'mindemdeki en önemli sorunlarıyla ilgili görüş konu, Türk işçilerinin ça 


Teoman Köprülüler yarın Libya” ya gidiyor 


ANKARA (AA) 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Lib 

ya Ekonomi ve Ticaret Bakanı'nın davetlisi 

Trablus Fuarına katılmak üzere yarın 
gidecek 5 

artta açılacak olan Trablus Fuarı" 

nda artesi günü düzenlenecek olan "Türk 

Günü'ne ise, Libya Ekonomi ve Ticaret Ba 

kanı, İmar ve İskan, Deniz Ulaştırma'yla Tu 

rizm ve Fuarlar Halk Komitesi Başkanları ve işadamlarının davet edildiği öğrenildi 


ANKARA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: "Yeni yasa Ankara Belediyesine 


fazla gelir sağlamıyor” 


ANKARA (AA) 
TBMM ve Sanato'da kabul edilen Belediye Gelirleri Yasasının, Ankara Belediyesi'nin, TEK'e olan borcu nedeniyle fazla bir gelir sağlayamayacağı öne sürüldü Ankara Belediye Başkanı Yardımcılarından Ceyhan Mumcu, yaptığı açıklamada, yeni Be lediye Gelirleri Yasasının, Ankara Belediye- 
1,5 milyar liralık ek gelir sağladığını söy 


si'ne ledi 

Mumcu, bu ek gelirin, EGO Genel Müdürlüğünün borçlarının belediye genel bütçesin den tahsil edilmesi şeklindeki madde ile tek rar geri alındığını savundu. Yürürlükteki uy gulamaya göre EGO Genel Mi Büt çesi ile belediye genel bütçesinin birbirin den ayrı olduğuna değinen Mumcu, bu ya sanın ise EGO'nun borçlarının Ankara Be lediyesi gelirlerinden tahsil edilmesinin öngö rüldüğünü sövledi 


ladı 


hşma hayatında karşılaştıkları sorunlardır'' dedi. 


Federal Almanya'da bir milyonu aşkın Türk nüfusunun yaşadığını, bunlardan bir kisminin henüz faal nüfusa katılmadığını belirten Çuh- 


ruk, "faal çalışma ha yatma katılmayan aile fertleri ve öğrencilerle 


birlikte bu nüfus 350 bin civarındadır" dedi. Çuh ruk konuşmasına şöyle devam etti; 


Bu nüfusun işgücü ile ilgili çeşitli sorunları bulunmaktadır. Türk hükümetinin bu sorunlara olan yaklaşımını ve programını görüşmeler sırasında açıklayacağız," 


Alman Federal Meclisi Heyetinde, Alman Hiristiyan Demokrat Birliği Milletvekili Remscheid, Verhulsdonk Sosyal Demokrat Parti' den Waltlraud, Sieler, Hür Demokrat Parti'den Kempten bulunuyor 


Yem fiyatlarına da zam geldi 


ANKARA(ANKAP 


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, dün bir tebliğ yayınlayarak, 


kümes hayvanları ile kü çük ve büyük baş hayvan yemlerinin fiyatlarını artırdı. Buna göre, yem fi yatlarna en az yüzde 22.6 ile en .çok yüzde 34,8 oranında zam geldi. 
Tebliğde karma yem fiyatlarının sürekli denetle- 


neceği, büküm üyelerine uymayanlar hakkında kovuşturma yapılacağı da belirtildi 


vebliğde, ayrıca yem fabrikalarının, bayilik verirken kooperatiflere öncelik vermesi istendi. 


MA 


Rusya, Kıbrıs sorununun tekrar 


uluslararası toplantıda ele alınmasını istedi 


HABER MERKEZİ 
Kıbrıs'ta yayınlanan Moskova yanlısı AKEL partisinin yayın organı Haravgi gazetesinde, toplumlararası görüşmelerin başlaması imkanının ortadan kalktığı iddia edildi. 

Haravgı gazetesi manşetinde verilen haberde, Orta Doğu bölgesindeki son değişikliklerden sonra Kıbrıs konusunda New York'ta daha önce var- olan iyimserliğin de kalmadığı öne sürüldü. 

Öte yandan Sovyetler Birliği'nin BM Genel Sekreteri Waldheim'a, başvurarak Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir uluslararası toplantıda ele alınmasını istediği de bildirildi. 


Haravgi gazetesinin yayınında bu konuda şunlar söylendi: 

"Sovyetler Birliği 


uluslararası toplantıda ise 


lunduğu ve Sovyetler'in başka yönlerde de bas kılar yaparak bir geliş 


değişiklikler sonunda ABD'nin ve NATO'nun 
© obölgedeki kuvvet ve stra- 


sağlamaya Çalışacağı da tejik güç dağılımını yebelirtildi niden değerlendirdiğine Öle yandan, Iran'daki değinildi. Bu değerlen- 


Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Baskanı Mihailides “Türk toplumunu birleşik bir Kıbrıs kurmaya çağırıyoruz” 


LEFKOŞE (AA) 
Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkani Alek- 


kos Mihailides Türk toplumuna Ada'da, "Birleşik bir Kıbrıs” oluşturma çağrısında bulundu. 

” “Birleşik bir Kıbrıs'ın tarihsel bir gereklilik olduğunu söyleyen Mihailides, "Türk ve Rum 


dirme içersinde ise Batılıların, Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda her türlü ilerlemeyi engel ledikleri öne sürüldü. 


e * 
Kipriyanu: 
| 4 
Denktaş'ı bütün ülkelere şikayet ve sali edeceğim” 
LEFKOŞE(AA) 
Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş'ın savaş kayıplarının akıbetini araştıracak komitenin kurulmasını engellediğini savunarak, Denktaş tüm yabancı ülkelerin devlet başkanlarına şikayet edeceğini açıkladı. 
Rum Toplumu Lideri, 


ABD! 


 ONimetz:" Türkiye ve 


Yunanistan, 
Kıbrıs'ta cesaretle ödün verecek anlayışı göstermiyor" 


nin 1980'de Türkiye'ye 
300 miyon dolar dış yardım 


sağlaması öngörülüyor 


WASHİNGTON (ÖZEL) 


Birleşik Amerika'nın 1980 
yılı bütçesinde Türkiye'ye 
200 milyon dolar askeri satış 


kredisi, 98 milyon dolar 
venlik Destek Kredisi, 2 
yon dolar da Askeri Eğitim Kredisi olmak üzere toplam 
300 milyon dolar tutarında dış 
yardım sağlanması öngörülüyor 

Birleşik Amerika yönetimi 
1980 mali yılı içinde Türkiye 
Yunanistan ve Kıbrıs'a yapıl masi öngörülen askeri yardım lar konusunda Temsilciler Me. 
lisi Uluslararası Güvenlik ve Bi limsel İşler Alt komisyonu ile Senato Dış İlişkiler Komisyo nuna bilgi verdi 


Gü mil 


ranmadıklarını Türkiye'nin Kıb rs sorununun çözülmesi için iyi niyetle çaba harcadığını söyledi 

Nimetz Türkiye ile Yunanistah'ın Kıbrıs konusunda büyük görüş ayrılıklarına düştüklerini öne sürerek. şöyle dedi: 

“Iki taraf da şimdiye kadar surekli bir çözüm sağlanması için gerekli cesaretli ödünleri verebilecek anlayış, esneklik ve açık xliliği göslermemişlerdir." 

İran'daki olaylardan sonra Turkiye ve Yunanistan'ın NATO' daki öneminin daha da artmış olduğuna işaret. eden Nimetz, bu iki ülkeye güçlü ve batı anlayışı demokratik sistemleri ko- 


Vur 


Güvenlik Konseyine üye ülkelerin, doğrudan ilgili tarafların ve Kıbrıs' in bağlı bulunduğu Bağlantısızlar blokunun hazr bulunmasının kaçınılmaz olduğunu da belirtmiştir." 

Haberde ayrıca, Sovyetler Birliği'nin bu müdahalesinin verinde bu- 


Yunanistan basın heyetiyle görüşen 


toplumları Ada'da gerçek anlamda birleşik ve bağımsız bir Kıbrıs oluşturmalıdırlar" dedi. 

Mihailides, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Glafkos Klerides'in Kipriyanu'yu istifaya davet eden ve erken seçim öneren konuşmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: 

“Her devlet adamı yönetimi eline geçirmek isteyebilir. Bu durumda Klerides'in dört yıl daha sabredip seçimleri beklemesi gereklidir." 


Denktaş'ın oluşturulmasına çalışılan böyle bir komitenin o başkanlığına bağımsız bir kişinin geti- 


rilmesine itiraz ettiğini savundu. Kipriyanu, Denktaş'ın Komitenin Başkanının BM Genel Sekreteri tarafından 


tayin edilmesine karşı çıktığını da ileri sürdü. 


ECEVİT:"TÜRKİYE ILE YUNANISTAN” IN YAKIN İLİŞKİLER KURMASI, IKI HALKIN YARARINADIR” 


ANKARA (THA) 
Başbakan Bülent Ece- 


ilişkiler kurmasının her iki ülkenin ve halkının 


vit, Cristus Lambrakis yararına olduğunu belirt-Başkanlığındaki 5 kişi- ti, Ecevit "Türkiye ile lik Yunanistan basın he- Yunanistan arasında heryetini dün kabul etti. hangi bir çıkar çelişkisi 

Bülent Ecevit kabul bulunmadığına inanı- 


sırasında yaptığı konuşmada, iki ülkenin yakın 


yorum" dedi. 
Ecevit konuşmasında, 


Denktaş ve Çağatay, 12 Mart'ta Ankara'ya geliyor © Ankara'da Kıbrıs Türk toplumunun siyasi ve ekonomik sorunları ele alınacak 


LEFKOŞE(A.A) çeşitliBakanlıklardantel:- Kıbrıs Türk Toplumu (o Nisyenlerin bulunduğu Lideri Rauf Denktaş Baş- belirtildi. 


kanlığındaki bik heyetin Kıbrıs Türk Toplu mun- 


12 Mart'ta Ankara'ya gi-. dan bir yetkili, Denktaş 
deceği bildirildi. Başkanlığındaki heyetin uefkoşe'den dün sa- Ankara'da, Kıbrıs Türk 


Toplumunun karşılaştığı tüm siyasal ve ekonomik sorunları, Türkiye hükümeti yetkilileri ile görse- 


bah yzpılan açıklamaya göre, heyette Başbakan Mustafa Çağatay, Maliye Bakanı Hakkı Atun ve 


ÖKÇÜN, AET ÜYESI ÜLKELERDEN 


DAHA OLUMLU 
YAKLAŞIMLAR 
BEKLENDİĞİNİ 

AÇIKLADI 


ANKARA (ÖZEL) 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün dün Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerin büyükelçilerine AET Komisyonu- 


Türkiye'nin, üye ülkelerden daha olumlu yakla- 


nun, Topluluklar Kon- şımlar beklediğini beseyine sunduğu rapor lirtti. 

daki tavsiye ve öneriler Avrupa Toplulukları 

konusunda Türkiye'nin (Konseyinin, Türkiye'nin 

ilk tepkilerini açıkladı. isteklerine ilişkin Ko 
Ökçün, Komisyon öne» misyon raporunun 6 


Martta yapılacak konsey toplantısında incelenmesi bekleniyor 


rilerinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz (o kaldığını, 


Binalardaki ısı 18 dereceyi aşamayacak 


HABER MERKEZİ de, fuel-oil kazanı konu- 


Enerji ve Tabii Kay- lan yeni binalara ruhsat nak'ar Bakanlığı tara- verilmeyeceği ve binafından enerjinin akılcı lardaki ısının 18 dere- 


kullanımının sağlanması ceyi aşmayacağı belirtil amacıyla bir genelge ha- di. 
zırlandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge- 


İncelenmesi için Başbakan Bülent Ecevit'e gönderilen genelgede ka mu kuruluşlarındaki a- 


HABER MERKEZİ 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yayınlanan 17 numaralı bildiride kimlik bildirme işleminin kimlik bildirme yasası uyarınca yapılması. istendi. 

Bildiride, İstanbul'da bulunan otel, motel, pansiyon, bekar odaları, kamp ve benzeri her türlü özel veya resmi konutlarda oturanlarla özel sağlık kurumları, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumları sosyal tesisleri sorumlu yö netici ve işleticilerinin, tüm konaklayanlardan kimlik belgesi istemeleri, kimliği bulunmayanlari kabul etmeyerek en yakın kolluk merkezine bildirmeleri istendi. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisinde, İstanbul'un belde ve köylerinde oturan tüm va tandaşların 15 Mart gününe kadar bağlı oldukları köy.ve mahalle muhtarlarında kimlik bildi rimlerinin şimdiye kadar uygulanan işleme göre derlenmesi istendi. 

Bildirimde bulunduğu köy ve muhtarlık bölgesinden ayrılanların nereye gideceklerini önce- 


istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, kimliği olmayanların istanbul dışına çıkarılacağını açıkladı 


bu dostluk ilişkisinin kurulmasında bir süre önce öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin katkıları bulunduğunu da söyledi. 

Bülent Ecevit Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları şimdiye kadar çözememiş olmasının ne- 


deninin psikolojik oldu ğunu öne sürdü 

Ecevit konuşmasının sonunda, "Her iki ülke nin basınının bu katkıla rıyla değerli devlet ada mı Yunanistan Başbakanı Karamanlis'le o başlatmış olduğumuz diyalogun da olumlu sonuçlar vermesi nin çok kolaylaşacağına inanıyorum" dedi 


Yunanistan basın he 


yeti başkanı Lambrukıs 

ceğini ve bu sorunlara Ode yaptığı konuşmadı çözüm aranacağını söy- sorunlara çözüm buluna ledi i bilecek bir ortamın yara Öte yandan Maliye tılmasına somut bir yol 


açısından yaklaşmak gerektiğini, bunun sadece genel çizgileriyle oluştu rulamayacağına değindi ve bunun bir istek olarak kalmamasına inandığını belirtti 


Bakanı Hakkı Atun, Türkiye'den 1979 mali yılı bütçe açığını kapatmak için mali yardım istene ceğini açıkladı. Bu yardım miktarının 635 milyon lira olacağı bildirildi 


OECD YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMEK ÜZERE 


MÜEZZİNOĞLU, 
PARIS'E 
GİDİYOR 


© Paris'te acıl yardım konusu ele alınacak bulunmak üzere bugün ' r Paris'e gidiyor HABER MERKEZI Toplantıya, OECD Maliye Bakanı Ziya Genel Sekreteri Emile Müezzinoğlu Ekonomik Van Lennep, Federal İşbirliği ve Gelişme Ör- Almanya Dışişleri Bakan 


gütünün (OECD) Türki ye" lığı Müsteşarı Dieter Her- 


yapılacak olan acil mes ile Maliye Bakanı dımın koşullarının Tür- Ziya Müezzinoğlu katıkiye'ye bildirilmesi için o Jacak 

düzenlenen toplantıda Alınan bilgilere göre 


Paris toplantısı Türkiye" ye yapılacak olan yardımın veriliş biçimi hak 


raçların yakıt harcama- kında bir öngörüşme nilarında da tasarrufa teliğinde olacak 

gidilmesi için önlemler Öte yandan, Maliye alınacağı da belirtiliyor. Bakanı Z Müezzinoğ 


lu'nun Paris'te yapılacak OECD toplantılarından sonra Washington'a giderek IMF yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağı öğrenildi 


Şimdiye kadar yapılmış bulunan binalarda ısı yalıtımının düzeltilmesi için bina sahiplerinin uyarılacağı da belirtildi. 


den muhtarlara bildirmesi ve yeni ikamet yerin: de de muhtarlığa kayıtlarını yaptırmaları gerektiği belirtildi.» 

İstanbul'da sürekli veya geçici olarak oturma durumundaki herkesin üzerinde kimliğini açıkça gösteren bir belge bulundurmasının istendiği bildiride. kimliğini ispat edemeyen şüphel kişilerin 1402 sayılı yasa uyarınca, şehirden çıkarı- a ve İstanbul'a sokulmayacağı belirtildi 

17 sayılı bildiride, aile reislerinin, bina yöneticileri kapıcılar, mahalle veya köy muhtarlarının birbirleriyle bağlantılı çalışarak, binalarda ve çevrede barınan şüpheli şahısları, bildirim yapmadan ayrılan aileleri, konuklarını bildirmeyen aile reislerini en yakın kolluk merkezine bildirmeleri istendi. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının bildirisinde İstanbul İlinde bulunan tüm mahalle ve köy muhtarlarının açık işyeri ve ikametgah adreslerini bağlı bulundukları bucak müdürlükleri ile kaymakamlara en geç 11 Mart gününe kadar bildirmeleri gerektiği belirtildi. 


di 
ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Nimetz, 


MATTHEW NİMETZ 


* 1974'deki Kıbrıs krizinden bu yana, Moskova Ankara”ya usta bir biçimde kur yapmaktadır 


güçlendirilmesine deki sorunların çözüme bağlan ması yolundaki çabalarına değin 


Türkiye ve Yunanis 


tan'ın Kıbrıs'da bir çözüme ulaş mak için yeterince esnek dav- 


ABD BASINI VE TÜRKİYE “SOVYETLER IRAK, TÜRKİYE VE PAKISTAN "DA 


ruma çabalarında elden gelen Uluslararası o Güvenlik ve yardımın sağlanması gerekti-Bilimsel İşler Alt Komisyonu ğini söyledi. Matthew Nimetz Başkanı 1980 mali yılı içinde 1950 yılında Turkiye için öngöyapılacak askeri yardımın ge rülen askeri yardım programıçen yıla oranla 27 milyon do nın Türkiye'den NATO'nun gü larlık bir artışı yansıttığını be ney kanadını savunma gücüne lirtti. Türkiye'nin ciddi eko katkısı bakımından önemli ol nomik sorunlarla karşı karşı duğunu, ayrıca Türk Silahlı Kuv- ya bulunduğuna dikkat çeken vetlerinik modernize edilmesine Başkan, Türkiye'ye yardım yardımcı olacağını kaydetti. Ni konusunda öteki uluslararası metz konuşmasında 1980 yı çabalara bağlı olarak Ameri lında Yunanistan'da yaklaşık ka'nın da çalışmalar yaptığını 160 milyon askeri yardım ön belirtti. görüldüğünü belirtti. 
Birleşik Amerika'nın 1980 
NİMETZ'İN KONUŞMASI mali yılında Türkiye, Yunanis- 


tan ve Kıbrıs'a sağlayacağı aske- 


ABD Dışişleri (o Bakanlığı ri yardımlar daha sonra Senato danışmanı Matthew Nimetz Dış İlişkiler Komisyonunda ele konuşmasında ABD'nin Tür- alındı. å kiye ve Yunanistan'la olan ikili Komisyona bilgi veren Bir ilişkilerinin önemine dikkat çek leşik Amerika Dışişleri Bakan ti. NATO'nun güney kanadının Yardımcısı Lucy Benson Ame- 


ve bu bölge rikan yönetiminin adı geçen ül- 


kelere askeri yardım sağlama gerekçesini anlattı 
Lucy Benson Türkiye'nin 


ekonomik güçlüklerinin giderile bilmesi için uzun vadeli bir yardım gerekebileceğini de belirtti. 


iÇ ÇELİŞMELERİ SUİSTİMAL GAYRETİ IÇINDE” 


«"Sovyetler'in Güney Asya ile Afrika'ya inmesi bir kuzey hattıyla önlenemez” 


ANKARA (ÖZEL) 
Los Angeles Times gazetesi 25 Şubat tarihli sayısında yayınladığı Türkiye'den Pakistan'a kadar Amerika,bir kriz çemberi karşısında" başlıklı yorumunda, Sovyetler'in çemberi oluşturan İran, Türkiye ve Pakistan'daki ic cekişmelerden yararlanmak suretiyle Ecevit hükümetini, Batının yardım kuruluşlarını kabul etmemesi için baskı altında tuttuğunu belirtti. 

Rusların Çarlık döneminde de Türkiye'yi kendi etki alanınaalmak istediğine dikkati çeken Los Angeles Times gazetesi, 1974 Kıbrıs krizinden bu yana Rusların devamlı Ankara'ya kur yaptıklarını belirtiyor. Gazete yazısında şu görüşlere yer verdi: 

“30 yıl sonra yine Amerika, Sovyetler'in iç çekiş- 


meleri suistimal etmeleri yolundaki gayretlerine karşı, 


bu dost rejimleri o selamete eriştirmek için tutarlı bir strateji geliştirmeye uğraşmaktadır. Ama bu girişiminde pek az başarı alameti vardır. Başkan'ın güvenlik danışmanı Brezezinski, Türkiye'den Pakis- ta'a uzanan bir kriz yayından bahsetmektedir. Oysa ki bu bir yay değil,uçları Çanakkale, Pencap ve Güney Afrika boynuzunda olan bir üçgendir. 1979'un koşulları kuşkusuz 1947 gibi değildir, Bir Kuzey hattıyla Sovyetler'in Güney Asya ve Afrika'ya inmesini önlemek bahis konusu değildir. Suriye, Irak, Güney Yemen ve Etyopya, Sovyet sultasına girmişlerdir. 
Ama İran, Türkiye ve Pakistan önemlerini korumaktadırlar. Hatta, Amerika için 1947'ye nazaran daha da önem taşımaktadırlar. Onların zorluklarla karşılaşmaları Amerika için zararlı ve tehlikelidir.” 
“Türkiye de hükümet zayıf ve bir ortanın solu koalisyonudur. Ekonomisi allak bullak olup, taksitleri- nin vadesi bu yıl gelen 12 milyar dolarlık borç altın- 


NEW YOFK (THA) 

ABD'de yayınlanan New York Times gazetesinde 

yer alan bir yazıda, Türkiye'nin İMF'nin mali hesaplı Kararlarına terk edilemeyeceği kavdedildi. 

“Türkiye'ye Yardım Eli Uzanıyor" başlığını taşıyan yazıda, Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin kom- 


şusu oluşu ve Orta Doğu'daki coğrafi konumu nedeniyle stratejik açıdan büyük öneme sahip bulunu- şu gözönünde tutulursa bu ülkeyi kendi kaderine ve sadece İME'nin mali hesaplı kararlarına terk etmemenin ne kadar zorunlu olduğu daha iyi anlaşılmaktadır” deniliyor. 

Maha e e emmi yp gelen olaylar nedeniyle Türkiye' 


ANKARA (ÖZEL) 
U.S.News And World Report dergisinin Ankara" da yürüttüğü incelemeden sonra hazırlattığı "Bir Başka ABD Müttefiki Daha Karışıklıkla Tehdit Ediliyor"' isimli yazıda "Türkiye için en büyük tehlike- nin otoriter rejime karşı dinden kaynaklanacak bir ihtilal değil, demokrasiyi öldürecek ve Batı ile bağları koparacak anarşi ve kargaşalığa kayıştır" deniliyor. 


Yazıda İran'daki Batı yanlısı hükümetin çöküşünün yarattığı etkiden hâlâ kurtulamayan Amerikan siyaset adamlarının şimdi de Sovyetler Birliği'nin güney sınırlarında kalan Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımın endişesini yaşadıkları belirtiliyor. NATO üyesi olan Türkiye'nin parçalanmasının karışıklıklara ve kanlı olaylara sahne olmasının Sovyetler Birliği'nin işine yarayacağı ifade edilen şu görüşlere yer veriliyor: 

"NATO'nun bir üyesi olan Türkiye'nin parçalanması, karışıklıklara ve kanlı olaylara sahne ol- 


dadır. Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı yılda 750 mu yon dolar zarar eden İktisadi Kamu Kuruluşları ve ona eklenen petrol ithali faturasından doğmaktadır. Türkiye'nin bu durumdan kendi kendine kurtulma olanağı kısıtlıdır. Batı yardımı ise bir kısır döngü gibidir. 
Reform gelmeden yardım yapılamamakta, yardım gelmeden de reform yapılamamaktadır. Sağdan ve soldan gelen baskı nedeniyle Ecevit hükümetinin Bati" nın yardım koşullarını kabul edebilmesi mümkün değildir. 

“Türkiye şu anda Beyaz Saray'ın gündeminde öncelik taşımadığından bu yıl sonunda durumun son derece ciddi bir krize dönüşmesi olasılığı vardır. Amerika'nın İran'da yitirdiği haber alma istasyonlarının Türkiye'de kurulması gerçekleşmediği gibi, gerçekleşse de coğrafi konum açısından Türkiye İran kadar uygun değildir. Kaldı ki siyasi zorlukların yanında coğrafi zorluklar hiç kalmaktadır. NATO üyesi olmasıra rağmen, Ecevit hükümeti göreve devam ettiği takdirde Amerika'nın, istekleri karşısında daha şimdiden büyük baskı altındadır. Üstelik Türkiye'nin sert bir pazarlık yöntemi sürdürmesi beklenmektedir. 
Amerika'nın. İran felaketinden sonra seçeceği başka bir yol olmadığını çok güzel bilmektedirler, Öte yandan bu tesisleri kurmak Yunanistan için de Amerikan yanlısı hükümet. canlanan sağın baskısı altında olması nedeniyle, olumsuz koşullar taşır niteliktedir. 

“Rusların Çarlık döneminde de Türkiye vi kendi etkilerinltina almak istediği bilinmeyen bir koşul değildir. 1974'deki Kıbrıs krizinden bu yana Mos“ kova'nın usta bir biçimde Ankara ya kur yapması da 
1945 - 46'da Rusya'nın Türkiye ye karşı takınmış 
olduğu çok sert biritutumlatezat teşkil etmektedir.” 


"TÜRKİYE IMF'NIN KARARLARINA TERK EDİLEMEZ” 


nin de İran ın izinden gideceğinden korkan Batı'nın Türkiye'ye yardımı çabuklaştırmak amacıyla faaliyetlerini arttırdığı belirtilen yazıda şöyle deniliyor : 

“İran'ın aksine Türkiye'nin sorunu kesinlikle ekonomiktir. Bu ülkede ekonomik dengenin sağlanması için hiç olmazsa dört yıl ya da daha uzun zaman geçmesi gereklidir. Ancak ilk iş Türkiye'nin bu yılı çıkarmasını sağlamaktır, ki bu da çok güç olacaktır." 

Türkiye'ye yardımın özel bankalar aracılığı ve Avrupa piyasalarından aktarılacak dolarlarla sağlanabileceğinin kaydedildiği yazıda, İMF'nin yardım için Ankara hükümetinin ekonomik siyasetini onaylamak istediği hatırlatılıyor. 


BIR ABD MÜTTEFİKİ DAHA KARGAŞALIK TEHDİDİ ALTINDA 


ması bu Batı yanlısı ulusu tarafsızlığa, belki de düşman bir devlet haline gelmeye itecek ve Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'daki yayılma politikasını durduracak önemli bir güç olmaktan çıkaracaktır. 


“Türkiye'nin içinde bulunduğu çok büyük ekonomik ve siyasal bunalımlar karşısında ABD ve diğer bazı önde gelen Batılı ülkeler Türkiye'yi kurtarma programı hazırlığına başladılar. Ancak yardım Türkiye'nin etkili ekonomik önlemler alması şartı koşularak geciktiriliyor. 


'Ekonomik eşitsizlik ve aşırı uçdaki politikacıların taktikleri eskiden kalma dini ve azınlık düşmanlıklarını yeniden ortaya çıkarmıştır." 

Yazıda bazı diplomatların Ecevit'in iki partiden oluşan “ulusal tehlikeye karşı hükümet” koalisyonunu benimsemesi gerektiği görüşünü taşıdıklarını ve bu tür bir hükümetin siyasal terörizme karşı da ulusal bir cephe olabileceği görüşüne yer veriliyor. 


Kaynağa gitmeden olmaz 


Doğan Yurdakul 


Son zamanlarda aydınlanan birçok cinayet- 


te MHP yanlısı katillerin andıkları saptandı. 

Gezen silahtan kasıt, bir cinayetin işlenmesi için katile, sadece o cinayette kullanması için bir silah verilmesi ve "iş bitirildikten” sonra silahın geri alınması ve kolay bulunamayacak bir yere gizlenmesi. 

Böylece soruşturma yapanların silahla katil arasında özdeşlik kurmaları önlenmek isteniyor. 

Katil yakalanırsa, suçlandığı cinayette kullanılan silah, üzerinde bulunmadığından veya başka bir silah bulunduğundan cinayet tam anlamıyla ispatlanamayacak. Silah ele geçirilirse, katil bulunamadığı için olay aydınlanamayacak. - Silahın da dili yok ki neler olduğunu anlatsın. © 

Doğan Öz'ü öldüren tetiği çektiği belli olan İbrahim Çiftçi'nin daş asında da ' 'gezen silah- — lar'ın bu özelliğinden yararlanılmaya çalışıldı. 
Silahla sanık ayrı ayrı yerlerde bulunduğundan, “ Çiftçi bu çelişkiden istifade suçu inkar etmeye” çalıştı. Fi 

Aynı gezen silahlar gibi, bir de “gezen katil: ler” deyimi var. Bazıları buna "bombaya benzeyen katiller'de diyor. Katil aynı yerde durmuyor. Çeşitli yerlerde cinayet işliyor. Böylece cinayet mahallinden giderek olayın aydınlanması. 
imkansız kılınmaya çalışılıvor. X 

Anayasa Mahkemesine bomba atanların: İs- ? 
kenderun'da yakalanması, Necdet Bulut'un katili Mikdat Şimşek'in, Trabzon'da işlediği bu ` suçtan başka, Ankara, İstanbul, Adana ve Karadeniz Ereğli'sinde de çeşitli cinayetlere kąrışmış olması gibi. $ 

Veli Can Oduncu ise bazen bu "gezen silah lar”, “gezen katiller” kuralına uyuyor, bazen tam kural-dışı. “Öldür” emrini tereddütsüz yerine getiren bir robot, Sağmalcılardan kaçtık-. 
tan sonra da 7 kişi öldürmüş. Bunlardan ikisi- nin ülkücü olduğunu ise öldürdükten sonra öğrenmiş! Mahkemede, işlediği cinayetler hakkında mufassal malumat veriyor, Hatta, bir cinayetle ilgili balistik raporunu "düzeltivor" “Raporda 14'lü Kolt kullanıldığı yazıyor, oysa ben o adamı 7.65 mm'lik tabanca ile öldürdüm" diyor. 

Bu katiller Sağmalcılar hapishanesinden kaçtıkları zaman, MHP'liler bir sürü yaygara yaptılar. “Bu partimize karşı bir provokasyondur", dediler, sözümona parti lokallerinin kapılarını kapadılar. 

Gezen silahlar, her biri 7’ lemiş gezen katiller. 

Artık sorun bu aletleri idare eden beyine, anarşinin kaynağına gitmektir. Silahları ellerine tütuşturup, öldür” emrini veren merkezlere. Onun da üstünde bu cinayetler aracılığı ile kendine iktidar yolu arayan ana mihraklara. 

İç savaşın Moskova'dan idare edilen öteki körükçüsü, artık “savaş örgütleri kuralım" sözünü “hayata geçirmiş." Bizim Radyo, İzmir, Kocaeli ve İnegöl'de savaş müfrezeleri kurulduğunu ilân etmiş, İGD'liler Köy - Koop' u işgal etmiş. Moskovacılar, Doğu'da başlatmayı düşündükleri iç savaşın hazırlığı olarak Türkiye'ye soktukları binlerce (| silahın dışında, bir de Mardin'in dağlarına tanksavar roketleri gizlemişler, 

Kaynakların üstüne gitmede geciktirilen her gün, anarşi mihraklarının hesabına yazılıyor. 


“gezen silahlar” kul- 


şer, 8'er cinayet iş- 


Sranffurter Allgemeine 


ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND 


aven 


“BUYUK KOALISYON OLASILIĞI FELCE UĞRADI” 


ANKARA (ÖZEL) 

Demirel'in, Ecevit hükümetini, sıkıyönetimin uzatılması oylamasında, düşürme denemesinin başarısızlıkla sonuçuandığına dikkati çeken Frankfurter Aligemaine Zeitung gazetesi, MHP ve MSF'nin de sıkıyönetimin uzatılması lehinde oy kullanmalarını Ecevit'in başarısı olarak niteledi. 

Almanya'da yayınlanan gazete, Demirel'in güvenlik konusunda hükümete hflcumlarının Korutürk ve diğer çevrelerin arzu ettikleri büyük koalisyonunun gerçekleşme olasılığını felce uğrattığını belirtti 

Ecevit'in partisi içindeki ılımlı sosyal demokratlarla Marksistler arasında görüş ayrılıklarından herhangi bir baş kaldırma olmazsa, Başbakan Ecevit'in geleceğe bir ölçüde endişesiz obakabileceğini kaydeden gazete, şimdi önemli olanın iktidarın ikinci yılında terörizmle mücadelede ve ülke ekonomisinin kötü durumdan kurtarılmasında göstereceği başarıya bağlı olduğu görüşüne yer veriyor. 


Sanayi ve Teknoloji Bakanı, gazete kağıdı sıkıntısı olmadığını söyledi Alp:”Hiç bir gazeteye siyasal maksatla kağıt kı sıntısı yapılmıyor” 


ANKARA (AA) !e dedi: 

? N "Hükümetimizin her- 

Sanayi ve Teknoloji hangi bir ekonomik bas-Bakanı Orhan, Alp, Kısı ve maksatlı tutumu Hiç bir gazeteye siya sözkonusu değildir. Aksal maksatla kağıt kı sine basınımıza karşı azasıntısı yapılmasının söz mi destek, fedakarlık ve roua olmadığını" söy- özen gösterilmektedir." 
ledi. 


Basının yılda 130 bin ton gazete kağıdına ih tiyacı olduğunu belirten an, bunun 90 bin ton kadarının SEKA fabrikalarındaki yerli üretimden, geriye kalan 40 hin tonu- nun da yurt dışından ithal edilerek karşılandığını açıkladı." 


Orhan Alp, dün yap tığı açıklamada, "Son günlerde, gazete kağıdı konusunda bazı basın or ganlarında haberler cık tığını ve gazete kağı dı ihtiyaçlarının karşılanmadığından söz edil diğini" ifade ederek şov 


esasen 140 eomas ee mermer ee em = 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Ali Rıza Saral 


Güneşi İçenlerin Türküsü Yeni Dünya Korosu tarafından bestelenmiş, Sözleri ise Nazım Hikmet'in aynı adlı şiirinden alın - mış, Fakat bazı değişiklikler ve çıkarmalar yapılmış. Şiir Nazım Hikmet'in 1920". 
lerin ilk yarısında içinde bulunduğu şartları ve mücadelesini çokiyi yansıtıyor. 
İnsanları devrimci mücadeleye katılmaya, "Güneşi içenlerin tüküsünü" haykırmaya çağırıyor. Fakat sadece bir çağrıyla kalmıyor, gerçekçi bir biçimde şartların zorluğunu anlatıyor. Bununla da yetinmeyip, Akın var 

Güneşe akın 
Güneşi zaptedeceğiz 

Güneşin zaptı yakın diyerek en zor şartlarda geleceğe olan inancı vurguluyor. Okuyucuya mücadele ruhu veriyor. Geleceğe inanç, şiirin sonlarında gerçekte olmasa bile sözcüklerde bir olgu haline geliyor: 


Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde 

Mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. 

Güneşi İçenlerin Türküsü hakkında birçok şey söylemek mümkün. Fakat asıl konumuz şiirin müziğe uygulanması. Yani devrimci bir şiir sözkonusu ve bu şiire uygulanan müzik... 


ŞİİRİN MÜZİĞE UYGULANMASI Güneşi İçenlerin Türküsü yaptığı cağ - 


” Bu iş, ustalık, çıraklık işi, sabır işi” 


Esat Tekand 


-Sanat yaşamınızı kısaca özetler misiniz? 

-Ticari ilimleri bitirdim. Yüksek öğ renimim sırasında bir fabrikada çalışıyordum. Resim yapmak için zorlukla zaman bulabiliyordum. İlk "yüz" çalışmalarım o döneme rastlar. Üretim içinde insanları yakından izlemeğe başladım. Daha sonra güney-doğuya gittim, Bir madende çalışıyordum. Yörükleri inceledim çevrede. Hayatlarını “yakından izleyebiliyordum. Yörükler böyle yerleşti resimlerime 


-Hayalınızı resim yaparak sürdürmekte güçlük çektiğiniz, başka işlerde çalışmak zorunda kaldığınız budönem çok sürdü mü? 

“Oldukça... Birgün "Ne olacaksa olsun , ya batarız ya çıkarız" deyip, resimden, sadece resimden kazanmağ karar verene kadar. O günden beri günde aşağı yukarı on saatlik bir çalışma içindeyim. 

Otuz yıldır resim yapıyorum ve son on yıldır tam profesyonel bir çalışma- nın içindeyim 


-Konuları ele alış tarzınızı, çalışma- 
.arınızın içeriğini açıklar mısınız? 


Resimlerim bir toplumsal dramın dile getirilmesidir. Yaşanmış, yaşanmakta olan bir dramın... İnsanların acılarını, cefakeşliklerini, sosyal ilişkilerini yansıttım. Plastik değerleri bir kenara ilmeden yaplım bunu, Resmin bi çimsel değerleri ifadeyi güçlendirir. 
Şimdi diyeceksiniz ki "yeterli mi varılan nokta?" Hiç de değil... Anlatabildiğim-bir uslup tutturabilmiş olmama rağmen-sosyal hayatın bir kırıntısıdır. 


Uss ADAYI, 


silkme ili 


sanat *edebiyat 


"Güneşi İçenlerin Türküsü” ve Yeni Dünya Korosu 


rıya bağlı olarak çok "bağıran" bir şiir. 
Güneşi İçenlerin 'Türküsünü gerçekten 'haykırıyor' Hatta başlangıçta şiirin patlama noktası olan nakarat, son bölümde daha büyük bir patlama için merdiven basamağı olarak kullanılıyor. Bu, şiir açısından son derece olumlu, Fakat şiirin müziklenmesi açısından önemli bir zorluk. 


Şiirin bütünü genel olarak çok parlak, karanlık noktalar yok gibi. Şiir Nazım Hikmet'in içinde bulunduğu o karanlık şartlara kıyasla bir bütün olarak güneş gibi parıldıyor, Sadece sözlerle kısıtlı kalarak karanlık-aydınık arasındaki bu şttlığı yansıtmak zor bir iş. 


Başka bir sorun da şiirin serbest na zımda yazılmış olması. Bu ritm ve prozo di açısından zorluk yaratıyor 

Şimdi bu şartları göz önünde bulundurarak ortaya çıkan ürünü değerlendirelim. 


YENİ DÜNYA'NIN YAPTIĞI MÜZİĞİN ÖZÜ ŞİİRİN DEVRİMCİ ÖZÜNE UYGUN MUDUR? 

Yapılan müzik genel olarak durgun. 
Bunu en çarpıcı olarak 'Akın var...'nakarat kısmında görebiliriz. Girişte sadece söz olarak söylenen. 

“ölenler 

döğüşerek öldüler ; güneşe gömüldüler. 


-Otuz yıllık tecrübenize dayanarak genç kuşak ressamlarına bazı önerileriniz olsa gerek? 

“Yoğun, sıkı bir çalışma gerekir. 
dedim ya, günde en az on saat resim yapacaksın. Okuyacaksın, gezeceksin, görgünü arttıracaksın. Oturduğun yerde laf yarıştırarak olmaz bu iş. Yaşayarak öğreneceksin 

Teknik yetersizlik de ardından gelir. 
Alçak gönüllü ve sabırlı bir çalışma ancak bir yere getiriyor insanı, hem de kaç yıl sonra. Bir çok iş yaparsın, bir ikisi kalıcı olursa ne âla. 

Şimdi bazı gençler var, araştırmıyorlar, hayat tecrübeleri yok, bir de kalıplara sokuyorlar kendilerini. Olmuyor tabii. Sunilik işi bozuyor. Reklam afişi gibi işler çıkıyor sonra. Devrimci resim yapıyorum diye kafasını cendereye sokamaz insan, Bu iş ustalık, çıraklık işi, sabır işi. 

Bir şey daha ... Bugünkü Batı sanatı gözde büyütülüyor. Ayağımızı kendi toprağımıza basalım. Son derece zengin bir kültür hazinesine sahibiz. Bütünü ile alırsak bizde sanat çok eskiye gider. Halk kültürünü inceleyelim, anlayalım, sağlam bir ekol yaratabiliriz. 

-Sanatçıların birliği ve geniş sanatçı kitlesinin ürünlerinin değerlendirilmesi için neler yapılabilir? 

-Sanatçıların gerek kişisel, gerekse derneklerdeki ilişkileri iyi değil, oldukçakötü .İleride ne olur zaman gösterecek. 

Diğer meseleye gelince; Birçok yarışma yapılıyor ve daha çok büyük isimler ödül alıyor. Şansları fazla genç insanların yanında. Oysa ödüllendirme genç sanatçıları teşvik unsuru olmalı Yarışma jürülerinin seçimindeki saç malıklar da ayrı bir konu tabii. 


Vaktimiz yok onların matemini tut maya." 
bölümü anlam olarak daha geri olduğu halde 'Akın var...' bölümünü bastırıyor. 
Çünkü müzikte hareket yani zıtların bir - liği ve çatışması yok. Patlama noktası olan nakarat bölümünde bunların özellikle bulunması gerekirdi. 

Zıtların birliği meselesi sadece nakarat bölümü için değil aynı zamanda şiirin bütünü için geçerli. Nakarat bölümü şiirin patlama noktası olduğu halde, müziğin patlama noktası değil, Nakaratın anlamına uygun olarak müzikte de bir patlamu noktası olmasının iyi bir örneği Enternasyonal Marşı'dır. Müzik 'enternasyonal' kelimesinde bir volkan gibi patlar. 'Akın var bölümü geleceğe olan inancı ifade etmektedir. Anlam olarak, şiirin (son bölüm hariç) en parlak bölümüdür. Fakat müzikte bunu göremiyoruz. Nakarat müziği, sözlerde 'zaptedeceğiz' kelimesine rastlayan bölüm haricinde diğer kıtalardan daha karanlık. 'Zaptedeceğiz' bölümü müziğin bütünü açısından baktığımız zaman nota olarak en tiz bölüm, Fakat bu onun bir patlama noktası olması için yeterli değil. Her volkan belli bir zemin üstünde adım adım yükselir. Hiç bir volkanın yer- den iğne gibi çıktığı görülmemiştir. Enternasyonal Marşı'ndaki o patlamayı miziğin bütünü hazırlıyor. Buna Enternasyonal'ın toplu şekilde söylenildiğini gören herkes tanık olmuştur. Söylerken; En ternasyonal' sözü o kadar çok istenir ki, nakaratın birinci tekrarının unutulduğu olur. Çünkü parçanın bütünü o patlamayı istetmekte ve hazırlamaktadır. Güneşi İçenlerin Türküsünün müziğinde tepeyle taban arasındaki bu zıtlık ve aynı zamanda birlik yok, Bundan dolayı parça, başlangıcından kısa bir süre sonra monotonlaşıyor ve anlamını yitiriyor 

Parçanın notasını incelediğimizde de görebileceğimiz gibi, müzik cümleleri ve cümlecikleri kısa kısa, Birbirlerinden kopuk kopuk. Buna karşılık suslar nispeten uzun. Ayrıca, nakarat bölümünde, her cümleciğin sonunda karar notasına dönülmüş, Diğerlerinin yanında tali de olsa, bütün bunlarda müziği olumsuz yönde etkiliyor ve monotonlaştırıyor 


Şiirde "Toprak bakır..." kısmı, daha önce var olan 'nakarat-ara bölüm' şeklindeki yapıyı bozuyor, Nakarat bölününü de aşıyor, Fakat, müzikte, bu yok. Tabii, o zaman şiirin sarsıcılığı azalıyor. Bu bölümün üzerine tekrar 'Akın var...'a geçilmesi, şirin adım adım ilerleyen ve 'Hay kır güneşi içenlerin türküsünü' diye patlayan biçimini bozuyor. Şiirin bu yapısı okuyucuyu mücadeleye katılmaya zorlayan bir biçim. Oysa Yeni Dünya'nın 'Akın var bölümünü tekrar tekrar söylemesi ve yavaş yavaş söndükgmeşiş,şiirin sarsıcı, h azaltıyor, Sanki dinleyicinin dışında -bir olay “başlıyor büyüyor ve sönüyor, Oysa şiir ve şifrih biçimi okuyucunun dışında başlayan bir olayı onunla yüz yüze getiriyor. Okuyucuyu bu olaya katılmaya, mücadeleve atılmaya cağırıyor 

Özetlersek "Güneşi İçenlerin Türküsü". 
nun müziği kışiyi sarsmıyor. Oysa şiir insanları sarsmak icin yazılmış. Şiirin dev rima özü ile müziğin özü arasında bir uyum yok. Müzik şiirin devrimci özünü, biçim olarak da sarsıcılığını kaybet mesine 


yol acıyor. Bundan dolayı, sözleri devri m- 


ei bir sirden alınmış olmasına rağmen, Gunesi’ icenlerin Türküsü devrimci bir müzik parcası değildir 


PARÇANIN SÖZLERİ 

Yeni Dunya parcayı vaparken söz ola rak şiirin bütünü almamış, Müziklenirken, her şiir satırı satırına alınacak şeklinde bir kanun yok. Fakat seçilen bölümler şiirin anlatmak istediğini, en azından iyi bir şe kilde yansıtmalıdır. Aralarında bir anlam bütünlüğü olmalıdır. Oysa parçanın sözle fine baktığımızda genel bir paramparçalık ve anlam olarak fa kopukluk görüyoruz Örneğin, 'İş topraktan ateşten doğduk' muısrasıyla başlayan kıla, parçanın bütünü içinde havada kalmış. Şiir, Nazım Hik met'in şiiriyle ilişkisini o kadar kaybedi vor ki Yeni Dünya, Nazım Hikmet'in " Haykır güneşi içenlerin türküsünü" mısrası yerine kendi kendine-Haykır işçi köylü türküsünü" demek zorunda kal- 
"Güneşi İçenlerin Türküsü’ sözü dahi değiştiriliyor 

Sözler, şiir bir bütün olarak değerlen dirilmeden , keskin bir anlayışla seçilmiş. 

Sonuç olarak yeni Dünya'nın yaptığı müziğin, Şiirin devrimci özünü yansıtmadığımı söyleyebiliriz 


devrimi 


yor. Şiire ad.nı veren 


Üçüncü İzmir Turizm Fuarı 30 Martta açılacak 


30 Mart'ta açılacak 3. İzmir Turizim 


Fuarında Dünya uklar Folklor şen liklerine katılacak Türkiye ekibi seçile cek 


İzmir Fuar ve Turizm Müdürü Hamdi Asena 3. İzmir Turizm Fuarının hazıruklarına başlandığını açıkladı. Hamdi A sena luar süresince ilk kez Türkiye Turizm Sempozyumunun düzenleneceğini, sempozyuma çok sayıdaturizm uzmanı ve bilim adamının katılacağını ifade ederek "Bu sempozyumda Türkiye'nin turizm sorunları, potansiyeli ve 50'ye yakın bildiri tartışılacaktır" dedi 

8 Nisan'da kapanacak olan 3. İzmir 
Turizm Fuarı süresince, Turizm Bakanlığı Folklor ekipleri de gösteriler yapacak 


Türk müziği alanında yarışma düzenleniyor 


imei 


A NM 


1018 AMATÖR SPORCU, 
ECEVİT'E İHTAR VERDİ 


© 1018 amatör sporcu, Ecevit” e verdikleri imzalı dilekçede Fikret Önlü” nün görevden alınmasını kınayarak, Çakmur” un görevden alınmasını talep ettiler 


ANKARA (THA) 


Ankara bölgesine mensup 1018 amatör sporcu imzalı dilekçe ile Ecevit'e baş vurarak Fikret Ünlü'nün görevden alınmasını kınadılar ve Çakmur'un görevdan alınmasını istediler. 

Başbakan Bülent Ecevit'e verilen dilekçede şu görüşler yer alıyor: 

"Yıllardır toplum çıkarına ters işleyen spor yapımız içinde gerek hümet gerek parti programinızda yer alan görüşler bizleri oumutlandırmıştı. 
Ancak Hükümetiniz kurulduktan sonra Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanan Sayın Yüksel Çakmuf bu umutları gerek eylemleri gerekse uygulamaları ile yok etmiştir. 

En son olarak yıllardır özlemi duyulan nitelikte bir yönetici olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne getirilen 


Sayın Fikret Ünlü, Sayın Yüksel Çakmur tarafından, kendi gerici uygulamalarına uymadığı için görevdan alınmıştır. 
Bu anlamsız ve ters uygulama ile birçok başarılı spor yöneticisi'de toplu olarak istifa etmişlerdir. 
Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur'un uygulamalerını şiddetle kınıyoruz." 

Dilekçeye imza atan 


Milli sporculardan bazıları şöyle: Veli Ballı, Muammer Yargülü, Afi- 


tap Şahin, Ayşe Özkol, Mehmet Tümkan, İsmail Karagöz, Musa Kalemoğlu, Mehmet Yıldırım, 


Bayram Şahin, Hürrem Turanlı, Alev Duygulu, Sefa Het, Deniz Ataç, 


Nurten Kara, Salih Mer- can (Atletizm), Emin Bülbül, Serap Tokmen, Neslihan Desler, Murat Onyay (Eskrim) Tufan Bolat, M#slim Ertekin, Vahap Beser Köksal Özoğluöz, Esat Çelik, Ali 


Erman, Sayarı, Gürkan ve İskeçe, Milli Takımımızın 


Cezayir karşısındaki oyununu beğenmediler 


ANKARA (THA) 
Futbol Federasyonu eski Başkanlarından Sebahattin Erman, Güngör Sayarı, Sahir Gürkan ve Dr. İbrahim İskeçe Milli maçtan sonra görülerini söyle açıkladılar. 


Sebahattin Erman: 
“Spor Bakanı Milli Takımın tek seçiciliğini yapmaya kalkışırsa sonuç böyle olur. Teknik adamları etki altında bırakarak açıklamalarda bulunmak şu veya bu bir daha Milli Takıma giremez şeklinde açıklamalar yapmak son derece hatalıdır. Milli Takımımız böyle giderse kimi yenecek merak ediyorum." 


Güngör Sayarı Adiy 


Kadro'nun Cezayir maçına moralman iyi ha- 


E 


zirlanmiş madığı vundu. 


olarak çıkgörüşünü sa- 


İbrahim İskeçe: "Kadro'nun tecrübeli gol adamlarına ihtiyacı var. 
Önümüzdeki günlerde eksikliklerimizi gidermek ve kollektif futbol'a yönelici çalışmalar yapmak zorundayız. İlk kez Milli formayı giyen Erhan Ünal'a gelince takımımızın en iyisi olarak gösterilebilir" 


Sahir Gürkan: "Cezayir maçını kaybettik. Ancak, Erhan Önal gibi bir yıldızı kazandık. 

Bu yenilginin Malta ve B. Almanya maçları için ölçü olacağını sanmıyorum. Bugünkü futbol seviyemizi ortaya koyacak bir oyun oynamadık." 


| Olimpiyatlarda rüzga 


d h | 


Olimpiyatların en hızlı adamı Himes 9.9'luk 


Çelik, Ali Sert, Recep Tatar (Boks), Mehmet Üstündağ, Kemal Başkır, Mehmet Gül, Ziya Suvar, Harun Akkava. M. Ziya Ayarslan (Halter) Seyit Aslan, Süleyman Gürsel, Hüseyin Çiçek, Haluk 
Koç (Güreş), Vedat Aras, Orahan Ataç, Oğuz Azkara, Ali Sayar, Hüseyin Karasu (Tenis). Sibel Erkoç, Salih Suveren, Zeki Dursun, Cengiz Günver, Ergun Koç (Jimnastik), Abdullah Yılmaz, Erhan Dursun, Muzaffer Selçuk Ersin Ayrıksa, Faruk Cingillioğlu (Kayak. ) 


Bu arada dilekçeye imza atanlar arasında çok sayıda spor Akademisi mezunları ve öğrencisi de bulunmaktadır. İmza kampanyasına katılan sporcular istekleri dikkate alınmadığı takdirde daha etkin bir eylem zinciri uygulayacaklarını belirttiler. 


Bakan Çakmur 


Aymer gen. 


Gençlik ve Spor Bakanı 


Çakmur, Bursa'da soru yağmuruna tutuldu 


BURSA (THA) 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Türkiye-Cezayir Milli maçını izledikten sonra Bursa'da Amatör Kulüp Yöneticileri ve Basın Mensuplarının bulunduğu toplantıya katıldı ve soru yağmuruna tutuldu. 
Çakmur, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ergun Aymergen ve Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık ile bakanlık görevlilerinin de bulunduğu toplantıda, Der- 


ANKARA (THA) 


Gençlik ve Spor Bakanlığında bütün şimşekleri üzerine çeken Müsteşar Orhan Çaplı'nın önümüzdeki günlerde emekliliğini isteyip görevinden ayrılacağı öğrenildi. 

Göreve geldiği günden bu yana son derece büyük eleştirilere uğrayan Müsteşar Orhan Çapl'nın tutumu CHP grubundaki parlementerler arasında tepkilere yol açtığı bildirildi. 

Son olarak Yurtlar Krediler Kurumunun Ge nel Kurulunda Bakan Yüksel Çakmur ile Yönetim Kurulu'nun toplanamaması üzerine tartışan Çaplı'nın görevdan ayrılmaya karar verdiği ileri 


sürüldü. 


Basın ve Parlementerlerden Çakmur'la da arası açılan Orhan 


sonra Bakan 
Çaplı'nın 


emeklilik isteminin kabul edildiği öne sürülüyor. 


Bisiklet Yarışları, 


Adana'da başlıyor 


ANKARA (AA) 


Federasyon Kupası Bisiklet Yarışları, Cumartesi günü Adana'da başlayacak ve iki gün süre- 


cek. 


Büyükler ve Gençler katagorilerindeki ya 


rışmalar sonunda, 25 


- 29 Mart tarihlerinde ya 


pılacak 11, Akdeniz Turu'na katılacak Bisiklet Milli Takımımızı belirlevecek 


GÜL YENİCİ 
Yıllardan beri yapılan Olimpiyatlarda yeni yeni branşlar ortaya çıkar ve madalyalar artmaya başlar. Ancak, bu olimpiyatlarda bir çok yetkilinin deyimiyle, atletizm gelenekselleşmiş ve olimpiyatların baş tacı olmuştur. Özellikle alle tizmden 100 metre yarışı ile insanlar oldukça çok ilgilenir. Çünkü her za man insanlar dünyanın en süratli insanlarını merak edip öğrenmek isterler 


NUANS FARKIYLA 
ÖLÇÜLÜYOR 
Aynı zamanda 100 
metre atletizmde derece- nin en yavaş geliştiği branştır. Yarışmadaki sıralama en hasas ölçü aletleriyle yapılır. Çünkü hemen hemen olimpiyatlar- daki yarışmada atletlerin kapasiteleri oldukça birbirlerine yakındır. Birinci, ikinci, üçüncü zaman zaman burun farkı, göğüs farkı gibi nüans tarkıyla tespit ediler 


EN İYİ DERECE 9.9 


Şimdiye kadar yapılan Olimpiyatlarınen hızlı adamı, 1968 Meksiko 
olimpiyatlarında 100 
netreyi (9.9'da koşan Amerikalı Himes. Gerçi olimpiyatlar dışında bu derece 5-6 kez egale edil- 


1972 Münih Olimpiyatlarında Sovyet Borzov 
ikinci, 


birinci Taylor di ama Olimpiyatlarda bu derece yalnız bir kez koşuldu 

Her ne kadar bazı dereceler dürüst olm (doping, vb.) gibi yollardan elde edildiyse de, bu dereceler esas ol sanların doğaya üs kurmalarını ve doğa karşısında elde ettikleri başarıları gerçekçi bir biçimde ortaya koyar 


İKİ KEZ 
BİRİNCİ OLAN YOK 


100 metrede Olimpiyatlarda yapılan derece 12.00 saniye ile Amerikalı Burke'ye ait. Burke' den bu yana yapılano 
limpiyatlarda 18 kez 100 
metre yarışı yapıldı. Bu yarışmalarda elde edilen dereceler ise şöyle bir gerçeği ortaya koyuyor. 
Olimpiyatlarda 100 metre erkekler yarışında şimdive kadar iki kez bi- 


nekler Yasasının 40. 
maddesinin değiştirilerek amatör spor kulüplerine maddi yardım yapılması için Bakanlıkça bir yasa tasarısı hazırlandığını sövledi 

Bakan, kitle sporları ile Satranç ' Federasyonlarının kurulmasından yana olduğunu ve önümüzdeki günlerde BTGM Danışma Kurulunda görüşüleceğini söyledi. Çakmur, "Sporda daima yansız yönetimi gözettik, Spora politika karıştırmamaya çalıştık. Spora politika karıştırılmaz, buna özen gösteriyoruz" 


dedi 
Bir basın mensubu is», 


Bursa Bölgesinde itici güç yardımından yararlanacakları açıklamasına rağmen 10'un üzerinde güreşçinin 10 aydır tek kuruş almadıklarını, güreşçilerin bu durumdan yakındıklarını O acıklamış, Beden «Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bu kenu- da basında haberler çıkmasına karşın olayla ilgilenmediğini söyledi. 

Bir başka basın mensubu da Tofaşlı güreşçilerin seçmelere alınması- nın "Antrenör Muharrem Atik'i yıpratmak" amacıni taşıdığını ileri sürmüş, 


"12-13 yıldır Atik'e karşı aynı oyunlar tezgahlanıyor diye 


konustu." 

Gazetecilerin sorularını Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ergun Aymergen cevapladı 

Aymereçn gunları söyledi, 

“Tofaş SAS Kulübü' 
nün bu konuda sessiz kalmasını saygıyla karşılıyorum. Çıkan çelişkili haberler üzerine Tofaş'lı gü silerin hangi nedenle ve kimler tarafından Milli Takım seçmelerine alınma" belirlemek, varsa cezalandırılsoruşturma 


dığını suçluların ması için açtım, 


rla yarış, 100m.9.9 sn. 


\ Me 


Miller üçüncü oldu. 
rinci olan bir atlet yok Birinciler herOlimpıyatta değişiyor. Her Olim piyatta birinci olanın değişmesi ise hiç bir atletin diğer atletlere oranla çok fazla bir üs tünlük kuramadığını gösteriyor 

1968, 1972, 1976 yıllarında yapılan üç olimpiyattaki en iyi 100 metre derecesi Amerikalı Himes'e ait. Himes 9.9'luk derecesini 1968 Meksika Olimpiyatlarında elde etti. 1972 yılındaki derece ise 10.1 ile Sovyet Valeri Borzov'a ait. 1976' da elde edilen derece ise 10.06 ile Trinidadlı Clawford'un. 

önümüzdeki yıllarda yapılacak Olimpiyatlarda birçok uzman 9.9'un altina inilmesini imkansız görürken, bazı uzmanlar bu görüşe karşı çıkarak 9.9'un altına inileceğine kesin gözüyle bakıyorlar Bakalım o9.9'un altına ne zaman inilecek, Bitün atletizm çevreleri bu zamanı merakla bekliyorlar. 
1876'dan 1976'ya ka- 


BAŞUCU KIYARINIZ CAN SIM DIN dar yapılan olimpiyatlarda 100 metrede elde edj- 


len dereceler şöyle: 
1876 Burke USA 12.0 
1900 Jarvis USA 10.8 
1904 Hahn USA 11.0 
1908 Walker SAF 10. 
1912 Craig USA 10.8 
1920 Paddock USA 10.8 
1924 Abrahams GBR 10.6 
1928 Williams CAN 10.8 
1932 Tolan USA 10.3 
1936 Ovens USA 10.3 
1948 Dillard USA 10.3 
1952 Remigino USA 10.4 
1956 Morrov USA 10.5 
1960 Hary D 10.2 

1964 Hayes USA 10.0 
1968 Himes USA 9.9 
1972 Borzov URS 10.1 
1976 Crawford TRI 10.06 


Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği. son yıllarda hızlandırdığı sanat çalışmalarına Türk Musikisi dalını da kattı . 

Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği yetkilileri, güzel sese sahip değerleri ortaya çıkarmak amacıyla Türk Musikisi dalında yarışma yapılacağını açıkladılar 

İsteyen herkesin yarışmaya katılabileceğini ve yarışmaların bayanlar ve erkekler kategorisinde yapılacağını belirlen Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Başkanı Sabahattin Kundupoğlu, “İler isteyen Trabzonlu yarışmamıza katılabileceklir. Müracaatların 8 Mart'a kadar yapılması gerekmektedir. 
10 Mart'ta yapılacak olan Türk Musikisi Ses Yarışmamızda değerli isimlerin 
orlaya çıkacağına inanıyorum dedi : 

Bu yarışmada dereceye girecek olan genç sanatçılara büyük yarışmalara kaulabilme olanağı tanınacağını da belirten Kundupoğlu. dereceye girenlerin derneklerince ödüllendirileceğini bildirdi. 


YETENEK 
SINAV 


GENEL 8 


i YETENEK 
DENEMELERİ SİNA 


V 
DENEMELERİ 


AYLIK DERGİ 
6 aylık abone: l 


Abone ve Yazışma 
P.K. 83. Mal 


1976 Montreal Olimpiyatlarında Trinidadlı Clawford sürpriz yaptı ve bir çok ünlü rakibini arkada bıraktı. 


SSK'nin 4 mutemedi soyuldu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) met, dispanser girişinde ayrı çantalar halinde getirdikleri paraları birleştirirken içeri giren silahh 6 kişi tarafmdan tehdit edildi. Maskeli oldukları bildirilen soyğuncular üç çantadaki 
1 milyon 270 bin lirayı 
alarak kaçtılar. Soygun- 
,cuların 4. çantada bulu- 


nan 25 bin lirayı alamadıkları bildirildi. 
Levent Etiler yolu 

kavşağındaki SSK dis- 


panserinde gerçekleştirilen soygundan sonra silahlı kiş.ier 34 FC 110 
plakalı ve Beşiktaş'tan çalındığı belirlenen kırmızı veyaz Volksvagen marka ^ir minibüsle Etiler yönüne kaçtılar, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soyguncuları yakalamak için geniş önlemler aldıkları bildirildi. 
© Güngören Gaziosmanpaşa Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan bir ekmek fırınına gelen silahlı üç kişi personeli etkisiz duruma getirdiler ve kasada bulunan yaklaşık 
35 bin lirayı alarak fabrikaya ait bir araba ile kaçtılar. Olayın polise bildirilmesi üzerine soyguncular Topkapı Cevizli - bağ semtinde sıkıştırıldılar. Çıkan çatışmada “Atasoy Dağlar adındaki soyguncu yakalandı. Diğer iki soyguncu ise paralarla birlikte kaçtı. 
©İstanbul'da güvenlik kuvvetlerince dün sabaha karşı tüm öğrenci yurtlarında geniş çaplı bir arama yapıldı. Aramalarda 
138 kişi gözaltına alındı. 
Aramalarda bazı yurtlarda zincirli sopa, lobut, boş tabanca şarjörleri ve yasaklanmış yayınlar bulundu. Aramalar sırasında yurtlara kaydı bulunmayan, kimlik gösteremeyen ya da çeşitli nedenlerle, güvenlik kuvvetlerince aranan toplam 138 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
ANKARA'DA 
İmar ve İskan Bakanlığı Planlama Genel Müdürlüğü kasası dün silahlı üç kişi tarafından soyulmak istendi. 
Dün saat 10.30 sıralarında Bakanlığın arka 


kapısından içeri giren silahlı üç kişi, Ziya Kaya, Cezmi 


Tatar ve Enver 


18.30 HABERLER 
18.55 MARCO 


meyen Yönleri) 


PRAMI 
20.30 HABERLER 


23.40 HABERLER 


TRTI 


05.00 mçılış, Yoram ve Kısa Haberler 
05 05 Türküler, Şarkılar 
ve Oyun Havaları 
06.00 Kısa Haberler 06,02 Günaydın 
06.45 Kuran'ı Kerim Açıklaması ve Bir konuş- 


ma 
07.00 Açılış ve program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Burok Müzik 


10.30 Çeşitli Melodiler 11.00 öğleye Doğru 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İ çinden 11.40 Beri Gel Barışalım 13.00 HABERLER 
1330 Olayların İçinden 
1430 Konser Saati 
15.00 Şarkılar 

15.20 Türküler Geçidi 


TELEVİZYON 


Çizgi film dizisinin 24. bölümünde annesinin Buenos Aires'ten ayrıldığını öğrenen Marco, kendisine yardımcı olacak birini ararken Peppino'nun Buenos Aires'e geldiğini öğrenir. Sonun: da kukla tiyatrosunun yerini bulur. 

19.00 DOĞA BELGESELİ (Hayvanların Bilin- 


TV'nin yeni belgesel dizisinin ilk böl renme Düzeyleri" adını taşıyor. Bu bölümde öğrenme nedir, hayvanlar neler öğrenebilirler, her yaşayan canlı bir şey öğrenebilir mi? gibi soruların, yanıtları konu ediliyor. 

19.30 ÖDÜL KAZANANLAR (Hemingway) Dizinin bugün yayınlanacak üçüncü bölümünde, ünlü yazar ve ozan Ernest Hemingway'ın yaşam öyküsü anlatılıyor, "İhtiyar Adam ve Deniz" adlı romanını nasıl yazdığı konu ediliyor. 

20.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU PROG- 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 AYIN FİLMLERİ 

Programda Mart ayında yayınlanacak filmler, bölümler sunularak tanıtılıyor. 

21.40 TV'DE SİNEMA (Üç Sır) Yönetmenliğini Robert Wise'ın yaptığı, başrollerini Elenor Parker ve Ruth Roman'ın paylaştıkları bir ABD filmi. Konusu şöyle: Sierra'larda bir uçak kazası olur. Yalnızca küçük bir çocuk kurtulmuştur. Evlat edinilmiş olan çocuk dağda mahsur kalır. Aynı tarihte çocuğunu yuvaya bırakan üç anne olay yerine gelirler. Üçü de dağ başında kalan küçüğün kendi çocuğu olduğunu düşünmektedir. 

23.20 PARADIDDLE SHOW 


Güngör adındaki mutemetleri silahla tehdit ettiler. Mutemetlerin bord - roda meydana gelen bir hata üzerine bankadan paraları çekemediklerini söylemeleri üzerine soyguncular olay yerin- den kaçtılar. 

Yetkililer, gerçekleştirilemeyen soygunla ilgili olarak bazı ipuçlarının ele geçirildiğini belirttiler. 

Bu arada İmar ve İs kan Bakanı Ahmet Karaaslan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 

İSKENDERUN'DA 

İskenderun'da önceki gece üç dakika ara ile iki yere patlayıcı madde atı!- dı. 

İlk patlama Yenişehir Mahallesi 35, Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Bir işçi ile iki öğrencinin kaldığı eve' atılan patlayıcı madde, evin camlarının * kırılmasına yolaçtı. Bu arada evin önünde bulunan bir otomobil de hasar gördü. 

Olaydan üç dakika sonra da Çelik İş Sendikası bahçesinde bir patlama meydana geldi. 

Patlamalardan sonra yapılan aramada Müslüm Akkılıç adındaki bir kişinin üzerinde bir tabanca bulundu. 


MANİSA'DA 

Mustafa Kemalpaşa Caddesinde bildiri dağıtan bir gruba, önce sözle ve daha sonra da taş atılması ile başlayan olayı önlemek için araya giren polislerden İskender Acer ile Naci Turp çeşitli yerlerinden yaralandılar. 
Olayda bir ekip otosunun camları kırıldı. Çatışma ile ilgili olarak Eskişehir Eğitim Enstitüsü öğrencisi Haşim Demircan ile Arkadaşı Adnan Delier gözaltına alındı. 


ELSİBTAN'DA 

Kümbet semtinde Hacıbağ adlı bir kişinin gecekondusunda yapılan aramada 20 dinamit lokumu, 4 tahrip kalıbı, 2 
madeni patlayıcı madde, 
40 metre saniyeli fitil 
bulundu. Olayla ilgili olarak ev sahibinin arandığı bildirildi. 


İZMİR'DE 
Uşak'ta geçen hafta 


i “öğ- 


16.25 Türküler 

17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 18.16 Laf Lafı Açar 20.15 Köy Dağarcığı 
2145 Türküler 

22.02 T.B.M.M. Saati 
2300 HABERLER 
01,00Gece yarısı 


21.00 Geçmişten Günümüze Müzik 

2145 Çeşitli Sololar 

22 00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cuma Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 


20.00 HABERLER 

21.45 Şarkılar 

22.00 Caz Müziği 

22.30 Beraber ve Solo Türküler 

23.00 Müzikte Çağlar 

23.30 HABERLER 

2335 Hafif Müzik 

23.55 Program ve kaparış 


ya adh komandonun sınıfta bazı öğrencilere laf atması üzerine kavga çıktı. Kavgada öğrencilere sataşan komando başından yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. 
ANTALYA'DA 
MHP Antalya Gençlik 
Kolu Sekreteri Arif Gürhan, Hapishane Caddesinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Gürhan iki yerinden tabanca kurşunu ile ağır yaralandı. 
DİYARBAKIR'DA 
Ziya Gökalp Lisesin-' 
de önceki gün saat 12.00 
sıralarında çıkan olayda Fikret Çelebi adındaki bir öğrenci tabanca kurşunu ile ağır yaralandı. Olay üzerine yapılan aramada lise tuvaletinde 3 tabanca bulundu. Arama sırasında Faruk Yılmaz, Alizar Çimen ve Hasan Güngör dındaki öğrenciler gözaltına alındı. Olaya adları karışan iki öğrencinin arandığı bildirildi 
© Gazi Caddesinde bulunan Ünal Pastatanesine önceki gün saat 04.00 sıralarında patlayıcı madde atıldı. 


Komando 
Mikdat Şimşek... 


(Baştarafı 1. Sayfada) leştirildi. 

Ankara'dan Adana'ya getirilen Mikdat Şimşek, Narlıca mahallesinde taranan kahvede suç ortakları İlhami Kayadelen ve Hüseyin Aras ile birlikte tatbikat yaptırıldı. 
Tatbikatta üç komando da suçlarını itiraf ettiler ve kahvehaneyi nasıl kurşunladıklarını ayrıntıları ile anlattılar. Mikdat Şimşek'le birlikte kahvehaneyi kurşunlayan iki komandonun da KTü'den mezun oldukları bildirildi. 

Bilindiği gibi, Mikdat Şimşek bir süre önce Ankara'da yakalanmış ve aralarında KTÜ yardımcı profesörü Necdet Bulut' un da bulunduğu birçok kişiyi öldürdüğünü ve çeşitli yaralama ile saldırı olaylarına karıştığını itiraf etmişti. 


/ 

Butto'nun... 

(Baştarafı 1. Sayfada) lirttiler, 

Butto'nun baş avukat Yahya Bahtiyar, Yüksek Mahkemeden, kendisinin hastalığı nedeniyle, du ruşmanın Cumartesi gü nüne kadar ertelenmesini istemiş,bunun üzerine de mahkeme Bahtiyar'ın isteğini kabul etmişti. 

Yüksek Mahkemenin daha önce 3'e karşı 4 oyla aldığı idam kararı Cumartesi gününden itibaren yeniden ele alınacak , 

Gözlemciler, gerek ülke içinde gerekse uluslararası alanda Butto'nun affedilmesi yolunda yapılan girişimler sonucu mahkemenin ilk kararını dikkatli bir şekilde göz- den geçirebilecegini belirtiyorlar. 


KİSSİNGER 
1976 YILINDA 
BUTTO'YU TEHDİT 
ETMİŞ 


Ölüm cezasına çarptırılan Pakistan'ın eski Başbakanı Butto'nun oğlu Murtaza Butto, Londra' da Arapça olarak yayınlanan "El Düstur" dergisine verdiği bir demeçte, 1976 yılında ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'in, Pakistan'ın Fransa'dan bir nükleer santral almaktan vazgeçmeyi kabul etmemesi üzerine babasını tehdit ettiğini açıkladı. 

Murtaza Butto, Kissinger'in Zülfikar Ali Butto'ya "sizin korkunç bir örnek oluşturmanızı sağlayacağız" dediğini belirterek, Pakistan'ın Çin, Fransa ve diğer bazı ülkelere karşı izlediği siyasetin de ABD tarafından hoşnutsuzlukla karşılandığını söyledi. 

Eski Başbakanın oğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu olaylardan sonra, Amerikalılar dolarlarıyla rejime karşı silahlı bir muhalefet satın alma çabalarına giriştiler ve bu muhalefet yavaş yavaş ülkede bütün de- 


mokratik yaşamı felce uğratmayı başardı" Murtaza Butto, "El 


Düstür" dergisine verdiği demeçte, Pakistan halkının Butto'nun affedilmesini istediğini söyledi ve babasının idamı halinde ülkede bir iç savaşın çıkabileceğini belirtti. 


Geçici Personel Sistemi nezaman kaldırılacak? 


DIE” DE SÜRESİ SONA 
600 ÇALIŞANIN IŞINE SON VERİLDİ 


ANKARA (ÖZEL) 

1978 yılının çeşitli 
zamanlarında Devlet İstatistik Enstitüsünde alınan 
600 geçici personelin işine son verildi. Geçici olarak işe alınan personelin süresi önceki gün dolmuştu. Geçici personelin hepsinin kadroya geçmek için sınava girdikleri 2-3 aydır ise sınav sonuçlarının belli olmadığı ve kaçının kadroya geçirileceğinin belli olmadığını bildirildi. 

Çalışanların bir kısmının da yevmiyeli olarak işe alınacağı söylendiği halde bu konuda da kesin bir açıklama yapılmadı, 


GEÇİCİ PERSONELİN 
TALEBİ 


Geçici personel sistemi 1950'lerden beri uy- 


gulanıyor. 0657 sayılı Devlet Memurları yasasına göre çalıştırıldıkları halde memurlara tanınan yan ödeme, yakacak yardımı, aile yardımı gibi haklardan Oo yararlanamıyorlar. Üstelik asgari ücret üzerinden maaş alıyorlar ve ağır şartlarda çalıştırılıyorlar. Ayrıca işçi mi memur mu oldukları belli değil. Bir yandan 657 sayılı kanuna bağ lı iken bir yandan da Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı bulunuyorlar. 
Geçici personel bütün bunlara karşılık kadroya geçirilmelerini, memurların yararlandıkları bütün sosyal ve ekonomik haklardan o yararlandırılmalarını istiyorlar. Geçici personelin statülerinin de kesinlik kazanmasını ve bu uygulamanın sona ermesini talep ediyorlar 


Türkeş, Sıkıyönetim hakimleri... 


(Baştarafı 1. Sayfada) vırlardan kaçınılmasını istiyoruz"' dedi. 

Bilindiği gibi, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren önceki günkü demecinde (o "Sıkıyönetim Komutanlarının çok yumuşak bir tutum izlediklerini öne sürenlerin amacı bu komutanlıkları gay - ri kanuni yollara sürerek, sanık ve hükümlülere işkence yapmayı, zamanlı zamansız aramalarla vatandaşı huzursuz etmeyi telkin etmek ise aldanmaktadırlar"'demişti. 


"NEDEN BAZI 
HAKİMLER YİNE GÖREVLENDİRİLDİ?" 


MHP Genel Başkanı dünkü demecinde, Genelkurmay Başkanının sıkıyönetim hakimleri ile ilgili açıklamalarına da cevap vererek, "daha önceki dönemlerde görev almış hakim ve savcıların bu defa görevlendirilmemesi idarenin takdirine kalmış bir tutumdur. Ancak daha evvel sıkıyönetim mahkemelerinde görev ifa etmiş kişilerin bir kısmı bu prensibe rağmen yine görevlendiri!- mişse © vakit bunların tercih sebebinin açıkça ortaya konulması lazımdır"'dedi. 

Türkeş, demecinde, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde görev alacak olan hakim ve savcıların listelerinin Milli 


Savunma Bakanı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve bir başka kişinin müdahalesi ile üç defa geri çevrildiği yolundaki iddialarını tekrarladı. 


EŞGÜDÜMİLE 
KOORDİNASYON 
BAŞKANLIĞI AYNI 
ŞEYLER GİBİ Mİ GÖSTERİLMEK 
İSTENİYOR ?" 


Türkeş, Genelkurmay Başkanının Eşgüdüm konusundaki açık- 


lamalarıyla ilgili olarak da şöyle dedi: "Bugüne kadar Ge- 


nelkurmay müessesesinin ve Sıkıyönetim Komutanlarının uygulamaları hiç bir tenkide maruz kalmadığı halde Genel kurmay'daki Koordinasyon Başkanlığı'nın neden gündeme getirildiğini izah etmek mümkün değildir. Eşgüdümle Genelkurmay'daki Koordinasyon Başkanlığı aynı şeyler gibi gösterilmek isteniyorsa, o vakit bu kuruluşun başkanının kim olduğu açıklanmalıdır ?" 
Türkeş, ( bölücülüğün sıkıyönetimin ilan sebebi dışında tutulmasını da eleştirdiği demecinde, “Ayrıca 442 Rus roketatarının bulunduğu iller- de bile sıkıyönetim ilan edilmemek sureti yle iktidarın konuya yanlış yaklaşımı bir kere daha zuhuretmiştir" dedi. 


Demirel: “Hükümet, 


(Baştarafı 1. Sayfada) melere, tenkitlere cevap vermeyip Sayın Genelkurmay Başkanını cevap vermeye mecbur bırak- 


ması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur" dedi. 


Adalet Partisi Başkanlık Divanı, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in 
27 Şubat 1979 akşamı 
radyo ve televizyonda yayınlanan demeci ile sıkıyönetim konusu ve son gelişmeleri değerlendirdi. 

Başkanlık Divanı toplantısından sonra bir açıklama yapan Demirel, Hükümetin Silahlı Kuvvetlerin nüfuzunu kendi aczini ve kusurunu örtmek için kullanmaya kalkıştığını iddia ederek şöyle dedi: 

“26 Aralık 1978 tarihinde ilan edilen sıkıyö- 


netimin Milli Güvenlik Kurulundan kaçırıldığı bir gerçektir. 

"Biz sıkıyönetimin 


başarısızlığını değil, başarısını istiyoruz. Bu başarınmn işkenceye başvurmadan, kanunları adalet ve hakkaniyete dayanarak uygulamak suretiyle sağlanmasını istiyoruz. Biz işkence değil, sıkıyönetimin kanun hakimiyetini sağlamasını istiyoruz. Şayet bir başarısızlık varsa bunu onun için dile getiriyoruz." 
SIKIYÖNETİM 
HAKİMLERİ 


“1971-73 dönemindeki sıkıyönetim idaresinde görev almış .hakimlerex savcılara sırf o dönemde görev yaptıkları için yeniden görev verilmemesini kınıyoruz. Halen Silahlı Kuvvetlerin kadrosunda bulunan hakim ve savcılar görev yapmakla suç mu işlemişlerdir." 


EŞGÜDÜM 

Demirel, Başbakanlığa bağlı "Eşgüdüm" Dairesi diye bir şey olmadığı görüşünü tekrarlayarak, "Ne Sıkıyönetim Kanununda, ne de başka bir yerde bu mevcut değildir" dedi. 

Hükümetin sıkıyönetimi sulandırmak için Eşgüdüm Dairesi "ni kurduğunu ileri süren Demirel, açıklamasını şöyle sürdürdü : 

"Hükümet Başkanı böyle bir yola müracaat etmekle kendi taraftarlarna Sıkıyönetim Kanununun uygulanmasına ambargo koyduğunu göstermiştir. 


"SIKINTILARIN 
KÖKÜNDE 
BÖLÜCÜLÜK VE 
KOMÜNİZM VAR" 


Türkiye'nin, bugün İçinde bulunduğu sıkıntıların kökünde yatan fit- ne, devletçe bilinmektedir. Gerek 1971-73 döneminde gerekse ondan evvel ve ondan sonra cereyan eden olayların kökünde bölücülük, yıkıcıhk, Türkiye Cumhuriyeti' nin yerine bir komünist rejim kurmak hevesleri vardır." 

Demirel daha sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 2 Şubat tarihli demeceğine değinerek Cumhurbaşkanı'nın “bölücülere karşı ortak tavır istediğini" de savundu ve "Sayın Genelkurmay Başkanı ise çeşitli zamanlarda bölücülük tehlikeleri üzerinde durmuştur" dedi. Demirel bölücülüğün sıkıyönetime görev olarak verilmediğini, bu yüzden de sıkıyönetimin görev yapmakta güçlük çektiğini iddia etti. 


2,5 milyar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
25 milyarın nasıl duman olduğunu görmek 


“için şu rakamları yorum- 


lamak yeterli; 

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden aldığımiz bilgiye göre 1979 yılının Ocak ayında yapılan bir istatistikle, İstanbul' da bir gün içinde trafiğe çıkan 289 667 otonun 180.720$inin özel araç olduğu saptanmış. Yüzbinlerce İstanbulluyu taşıyan belediye otobüsü, dolmuş ve hatta taksilerin toplamından kat kat fazla bir özel araç enflasyonu. Normal benzin- in satış . fiyatları üzerinden yapılacak biz hesaplamayla, bir özel aracın 
günde km. başına 120 
kuruş yaktığı kolayca bulunur. Günde ortalama 
30 km. yol kadeden ve 
normal benzin kullanan 180.720 araç, yirmidört saat içinde 7 milyon liraya yaklaşan bir benzin sarfiyatına yolaçar, Bu rakamın yıllık bilançosu ise 25 milyar liraya ula: gr. 

Süper benzin kullanı- mi, hemen tamamı ithalata dayalı yedek parça tüketimini, genel amor tismanı, yol tahribatını bir yana bırakarak ulaşılan rakamdır 25 milyar. 
Üzerine bu faktörlerin eklenmesi ile sadece İs tanbul'da, sadece özel araç kullanı mından doğan döviz kaybını düşünmek sadece iktisatçılar açısından değil tüm bir ulus açısından zorunlu olmak: tadır. 

Dış borçlarımızın ertelenmesi ve taze para temini için çaba harcayanların üzerine daha dadikkatle düşünmeleri gereken bir gerçek:2,5 milyar lira duman oluyor! 


AP Manisa Senatörü Tunakan öldü 


ANKARA(AA) 

Manisa AP Senatörü 
Ruhi Tunakan,dün sabaha karşı geçirdiği bir kalp krizi sonunda öldü. 

2 Haziran 1968'de 
Manisa'dan senatör seçilen Tunakan'ın ölümü ile AP'nin Senato'daki sayısı 63'e indi. 


—— 


e 
İran'ın Ankara 


(Baştarafı 1. Sayfada) meyni'ye sadakat bildir- 


diği halde Şah'a karşı olan İranlıların kurdukları O Devrimci Komite ile sürtüşmesi sürüyor. 

Sürtüşmenin nedenleri arasında, Ankara' 


daki elçilikle görevli olan İhasan Sabri Çağlayangil'in damadı Dr. Şükrai ile Muhammed Metin'in SAVAK'la işbirliği yaptığı hakkında elde belge olduğu halde bunlar hakkında işlem yapmaması ve bunların çeşitli yollardan Türk uyruğuna geçmek için çaba sarfet- 


mesine izin vermesi gösteriliyor. 
Bilindiği gibi yurtse- 


ver İranlıların oluşturdukları devrimci Komite bir süre önce elçilik alanı içindeki SAVAK merke- 


MN im 


Köy-Koop'ta tasfiyeler başladı 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Genel Başkanlığına seçildi. 


Yönetim Kurulu toplantısında Tuncer Ergüler, Selahattin Kök, Genel Başkan Yardımcılığına ve Murahhas üyelik - lere Sinan Avşaroğlu ve Nurettin Elmakulu da Genel Başkan Yardımcılıklarına getirildiler. 


Yönetim Kurulu Ge nel Müdür Gürmen Kok den'in elindeki yetkileri de aldı ve Genel Mudur hakkında "Genel Kurul da politika yaptığı" ge rekçesiyle müfettiş he yetine tahkikat açma go revini verdi. o Yonetim Kurulu'nun Gürmen 
Kökden hakkında tahki kat açma görevini teftiş heyetine verilmesinin Köy-Koop ana sözleşme sine aykırı olduğu belir tildi. 


Yönetimde çoğunluğu elinde bulunduran Nedim Tarhan ve TKP taraftarlarının diğer bir kararı da Köy-Koop merkez binasında faaliyetini sürdüren Ankara Birliği'nin,bu binadan çıkarılması oldu. 
'TKP'ye karşı olan Hadi İlbaş, Mustafa Pala ve Et - hem Beydoğan alınan kararların tümüne muhalefet şerhi koydular. 


Yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında ayrca Köy-Koop içinde tasfiye kararları alındı. 
İlk tasfiye kararı İstanbul Birliği Başkanı Cemal Temelli'nin Bölge Temsilciliği (o görevinden alınması oldu. Yönetim Kurulu Cemal Temelli' nin yerine Edirne Birliği Başkanı TKP'li Cevdet Kocaman'ı Trak- ya ve İstanbul Bölge Temsilciliğine getirdi. 
Önemli görevlere TKP'liler ve onlara yakın olanlar getirilirken seçimlerde TKP listesini destekleyen CHP İzmir Milletvekili Mahmut Türkmen: oğlu ve Hatay Senatöri Ziya Gökalp Mülayim'e de görev verilmedi. 


zini basmış ve Türkiye' deki SAVAK ajanları ve elçilikle SAVAK ajanı olarak çalışan veya onlarla işbirliği yapan. görevliler hakkında ele gegirdiği bilgeleri (o yeni an hükümetine göndermişti. 

Elçilik görevini yürütmekte olan Perviz Muayyet'in Devrimci Komite ile İran'da kurulan yeni hükümet arasında bağlantı kurmayı reddetmesi ve SAVAK'la ilişkileri olduğu belirlenen kişiler hakkında herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine Devrimci Komite İran' 
a iki temsilci göndererek Ankara'daki durumu yeni hükümete duyurmuştu. 


İran Dışişleri Baka- 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 


EGE BİRLİK GECESİ 


Konuşma: Doğu Perinçek (TIKP Başkani) 


Aşık İhsani 
Nedret - Sinem Bacı Devrimci Koro - Halk Oyunları Şiirler 
Yer: Kapalı Spor Salonu 


Gün: 3 Mari, 


saal: 20.00 


Davetiyeler: TİKP Denizli İl örgülü 
Selçuk Cad. Kapalı Çarşı No: 48 
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Li Sien-nien: “İhtar harekatının sınırına yaklaşıyoruz” 


(Baştarafı 1. Sayfada) hakkında bazı açıklamalar yaptı. 

Li Sien-nien, iki hafta önce başlayan harekatın 


Vietnam'a büyük darbe- . 


ler indirdiğini açıkladı. 
Birçok Vietnam tümeni- nin ve temel birliklerinin savaş dışı bırakıldığını belirten Başbakan Yardımcısı, Çin birliklerinin birçok kent ve bölgeyi ele geçirdiğini bildirdi. 

İhtar harekatının amacının, Vietnam'ın provokasyonlarını durdurmak olduğunu hatırlatan Li Sien-nien, açıklamasını şöyle tamamladı: "Eğer Çin birlikleri çekildikten sonra Vietnam yine kışkırtmalarını sürdürürse, Çin tekrar saldırıya geçecektir". 

Bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Çin Başbakan Yardımcısı ihtar harekatının sınırlı olduğunu hatırlattı ve "Bu sınıra yaklaşıyoruz" 


edi. 
DENG SİAO-PİNG 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
Deng Siao-ping de Pekin' de Amerikalı gazetecilere verdiği bir demeçte, Sovyetler Birliği Vietnam'a yardım için Çin'e saldırmaya kalkarsa, Çin'in onlara da karşı koymaya hazır olduğunu söyledi. 
Vietnam'ın Küba gibi davranmasına müsade edemeyeceklerini * belirten Deng Siao-ping, daha sonra şöyle dedi: "Biz ne Küba'nın Afrika'da, Orta Doğu'da ve diğer yerlerde kabadayılık etmesine ne de Asya'nın Küba'sının Laos'ta, Kamboçya'da, Çin'in sınırlarında kabadayılık etmesine tahammül edemeyiz. Sanırım dünya halkları da buna tahammül etmeyecektir" Asya' nın Küba'sının ve Batı' nın Küba'sının arkalarındaki, sözde büyük destek yüzünden cesaret aldığını belirten Deng Siaoping, bazılarının bu iki ülke ne kadar kötü şeyler yapsa da onlara karşı koymaya cesaret edemediğini RE 
İETNAM 
BİRLİKLERİ 
HANOİ'YE DOĞRU 
ÇEKİLİYOR 
Bangkok taki iyi haber 


eziz tria 


Büyükelçiliği görevlilerinden DrŞükrai ile... 


nı Sencabi'nin kendisine iletilen belgeler için Ankara'daki İranlıların kurdukları Devrimci Komiteye teşekkürlerini gönderdiği, halen evine çekilmiş durumdaki Muayyet'in de yenielçi gele- ne okadar Ankara'daki İranlılara, özellikle öğrencilere iyi muamele etmesi için telgraf çektiği öğrenildi. 


Yeni hükümete bağlılığını bildirmiş olan Muayyet'in ise Homeyni' ye bağlılıklarını bildirmiş bulunan fakat SAVAK'la işbirliği yaptıkları belgelenen elçilikte görevli Dr. Şükrai vė Muhainmet Metin'in Türk uyruğuna kabul edilerek kendilerini (o kurtarmalarına, Ankara'da faaliyet gösteren diğer SAVAK ajanlarının serbest dolaşmalarına izin verdiği bildiriliyor. 


Muayyet'in bir yandan da Devrimci Komite'nin Türk basınına yaptığı açıklamaları incelediği söyleniyor. Muayyet'in amacının İran'daki Halk Devriminin devrimin birinci aşamasında olduğunu söylemeleri noktasından hareket ederek İran Devrimci Komitesi üyelerini komünistlikle suçlamak ve böylece yeni İran iktidarının gözünden düşürmek oldugu söyleniyor. 


alan kaynaklar, Çin birliklerinin Vietnam'ın Lang Son kenti yöresinde savaşı sürdürdüklerini bildiriyorlar. Lang Son'a 8 kilometre uzaklıktaki Dong Dang kenti de daha önce Çin askerlerinin denetimine geçmişti. Batılı ajanslar, Vietnam askerlerinin başkent  Hanoi'ye doğru geri çekildiklerini haber verdi. 

Öte yandan Hanoi radyosu, Vietnam birlik - lerinin savaş dışı bıraktığını öne sürdüğü Çinli asker sayısında bir azalma kaydedildi. Savaşın ilk günlerinde binler ve onbinlerce Çinlinin öldürül - düğünü öne süren Hanoi radyosu, son iki günlük bilançosunda ölü sayısında 500'ü aşamadı. Ancak hatırlanacağı üzere, batılı ajanslar, Hanoi radyosunun verdiği sayıların gerçekleri yansıtmaktan çok, kendi askeri kuvvet - lerine moral sağlamak amacıyla verildiğini kaydetmişlerdi. 

Bu arada, Vietnam'ın Tokyo Büyükelçisi Nguyen Giap, Çin'in'yeni bir harekata (o hazırlandığını söyledi. Büyükelçi, Çin' in görüşme önerisini bir kez daha reddederken, yeni ve büyük bir harekat başladığı :zaman Vietnam'ın da karşı saldırıya geçeceğini ileri sür- 


dü. ABD MALİYE BAKANI'NIN 
TEMASLARI 
Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret etmekte olan ABD Maliye Bakanı Michael Blumenthal, Çin Başbakanı Hua Guo-feng ile görüştü. 
Görüşmeden sonra resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen Blumenthal, gazetecilerin so - rularına cevap verirken, "Çin yöneticileri, Vietnam savaşının sınırlı olduğu konusunda bana güvence verdiler. Bu tutumu ben de Washington'a bildireceğim" dedi. 
Amerikan AP ajansı, Blumenthalin Hua Guofeng ile görüşmesinden önce 45 dakika bekletildiğini belirterek, bu durumu Çin'in ABD'ye karşı hoşnutsuzluğunun bir ifadesi olarak yorumladı. 
Bilindiği gibi ABD, Çin" 


—— 


ABD'ye kaçtığı bildirilmiş olan SAVAK Türkiye Başkanı Humayun Mansur'un ise kaçmadığı, Ankara'da saklanmakta olduğu bildiriliyor. 


Ecevit, 
Türkiye”nin ekonomisini... 


(Baştarafı 1. Sayfadı) 


larının yukseldiğine değinen Ecevit, böyle bir ortamda petrol bunalımının bir darboğaza neden olduğunu öne sürdü 


Türkiye'nin kendi ekonomisine çeki düzen vermesinin kaçınılmaz bir duruma deldiğini de belirten Ecevit, bu aşamada dünya ekonomisinin de ciddi bir bunalımın başlangıcında oldugunu söyledi. Başbakan Ecevit, Türkiye'nin zaman kaybetmeden köklü tasarruf önlemleri almak ve bazı fedakarlık isteyen politikaları benimsemek zorunda olduğunu ifade etti. Ecevit bu  fedakarlıkların Türkiye'nin gelişme potansiyelini değerlendirecek ve Türkiye'yi daha hızh Oo sanayileşme atr- 


hmi için gerekli aşama- ya ulaştıracak nitelikte olması gerektiğini savundu 


in ihtar harekatını doğrudan kınamamış, ancak bölgede barışın sağlanması için Vietnam'ın Kamboçya'dan, Çin'in de Vietnam'dan derhal geri çekilmesini istemişti. 

Maliye Bakanı Blumenthal, dün Pekin'deki ABD Büyükelçiliğinin açılış töreninde hazır bulundu. Blumenthal, Çin' in Vietnam'a karşı sürdürdüğü karşı-saldırı harekatı ile ABD-Çin ilişkilerinin bir ilgisi olmadığı şeklindeki ABD görüşünü tekrarladı. 


KREMLİN ABD'Yİ 
YENİDEN KINADI 


Sovyet resmi TASS ajansı, ABD Maliye Bakanı Blumenthal ïn Çin'e yaptığı geziyi ve Carter ïn Çin saldırısını kınamamasını eleştiren bir makale yayınladı. Yorumda, "Başkan Carter Çin'in Vietnam istilasını kınamaya hiç niyetli görünmüyor" denilmekte, ABD'nin saldırganla saldırıya uğrayanı aynı şekilde ele aldığı öne sürülüyor. 

BİRLEŞMİŞ 

MİLLETLER ÇÖZÜM 

ARIYOR 


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Vietnam' ın Kamboçya'yı işgal etmesi öte yandan da Çin' in Vietnam'a karşı sürdürdüğü ihtar harekatın- dan sonra Hindiçin'de meydana gelen gelişmeleri ele almak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Güvenlik konseyinde dönem başkanlığı yapan Kuveyt delegesi Yakup Bişara, Güney Doğu Asya'da barışın sağlanması için harcanan çabalardan umutsuz olduğunu belirt - ti. Bişara, sunulacak olan her hangi bir karar tasarısının Sovyet vetosu ile karşılaşmasından endişe duyduğunu açıkladı. An cak bu engele rağmen, yeni bir karar tasarısı sunulması için çalışmaların sürmesi gerektiğine işaret eden Güvenlik Konseyi dönem başkanı, toplantinn uzun zaman sürebileceğini açıkladı. 


DEMOKRATİK 
KAMBOÇYA 
TEMSİLCİSİNİN 
KONUŞMASI 


Güvenlik Xonseyinin son oturumunda Demokratik Kamboçya hükümetinin temsilcisi Thiounn Prastih söz aldı 


Kamboçya'nın eskiden Vietnam'a ve Viet kong savaşlarına büyük 


yardımlar sağladığını hatırlatan temsilci, "Hanoi makamları bize teşekkür edeceklerine nankörlük ettiler" dedi. Vietnam egemenliğinde bir Hindiçin, Federasyonu kurmak amacıyla Vietnam'ır. Kamboçya'yı uyutmak istediğini söyleyen Prastih, Vietnam yanlısı Heng Samün'i "haydutların uşağı olan haydutbaşı" olarak niteledi. 


MECLIS VE SENATO, 
21 MARTA KADAR 
TATILE GIRDI 


ANKARA (AA) 

Millet Meclisi Genel Kurulu çoğunluk olma». 
dığı için toplanamadı. 
Meclis, 21 Mart 1979 Çar şamba gününe kadar tatile girdi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun dünkü birleşiminde Dilekçe Karma Komisyonunun hazırladığı bir rapor ele alındı. Ancak ilgili bakan bulunmadığı için görüşülmesi ertelendi. 

Birleşimi yöneten Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz, salonda ço ğunluğun bulunmadığı kanısına varıldığı gerekçesi ile yaptırdığı yoklamada, çoğunluğun olmadığı saptandı. Yorulmaz, 21 Mart 1979 Çarşamba günü saat 15.00' 
de toplanılacağını bildirerek birleşimi kapattı. 


KAYIP— Nüfus cüzdanı- 


mı kaybettim. Hükümsüzdür. 

İdil ÇANBEK 
KAYIP— THY Aprona 


giriş kartımı kaybettim. 
Enver ÖNDER 


KAYIP — Nüfus Hüviyet Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
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Dış Haberler Servisi 


Fransa radyosu 24 Şubat günü "L'Express" dergisi başyönetmeni Jean François Revel ile "Fransa'daki Sovyet bankasının sırları"' kitabı üzerine bir söyleşi yaptı. 

Söyleşinin tam metnini aşağıda yayınlıyoruz. Başlık, arabaşlıklar ve dipnotlar tarafımızdan konulmuştur. 


© Belgelerin gerçeklik derecesi açıktır. Şimdiye kadar kimse, bu belgeleri yalanlamadı 


© Rusya, bölünmüş bir Avrupa is © Moskova istediği zaman FKP'ni 


iyor 


bütün paralarını kesebilir 


© FKP denetiminde çalışan bütün memurların maaşı, Sovyet bankası aracılığı ile ödenir 


e FKP' 


Sayın Jean François Revel, Fransa'nın en büyük politik aktüalite dergisi olan "L'Express''in baş yönetmenisiniz. Bu haftaki sayınızda, yakın- da kitap olarak çıkacak bir belgenin bölümlerini yayınladınız: "Bir Sovyet bankasının Fransa'daki gizli yanları". Siz de aynı sayıdaki başyazınız- da, Jean Montaldo'nun bu kitabını ele aldınız. 
Belgeler, Fransız Komünist Partisinin (FKP) Paris'teki bir Sovyet devlet bankası ile çok önemli bağları, mali ilişkileri olduğunu kanıtlıyor. 


Size soracağım ilk soru, yani sizi böyle bir belgeyi yayınlamaya iten neden olarak, bu belgelerin gerçeklik derecesidir 


Hiç kimse belgeleri yalanlamadı 


-Belgelerin o gerçeklik derecesi açıklır. Zalen FKP'nin denetlediği sen dikaların, Partinin ya yinevinin Sovyetler Birli gi ile malı ilişkiler içinde olduğu uzun zamandır 


genel olarak biliniyordu. 
Ancak biz bu sefer bu i lişkileri kanıtlayan belge leri yayınladık. Bunlar ilk defa yayınlanmaktadır. 
Belgelerin fotokopilerini sağlama olanağına sahip olduk. Böylece şimdiye kadar yerleşmiş bir ge nel kanı olarak kalan fikirler belgelerle kesin olarak ispatlandı 


Bu belgeleri neden mi yayınladık? Bildiğiniz gibi «gazetecilik olayında aklüalilteyi kollamak ve bunu kaydetmek gerekir Geçliğimiz yılın Ekim a yında bu belge yığınının varlığından haberdar ol duğum zaman, bu belge lerin doğruluğunu ve ya yınlanması gerektiğini düşündüm. Zaten belgele rin doğruluğu şimdiye kadar kimse tarafından yalanlanmadı. FKP ve Sovyel bankası bu konu larda bağı açıklamalarda bulundular,ama belgele rin gerçekliğini asla ya lanla madılar. Gazetecilik mesleği, içinde yaşadı ğgımız, rezil, berbalş de mokralik ve çoğulcu ka pilalist sistemde belgele rin en geniş okur kille sine gilmesini gerekliri yor. Benim yaplığım da işte budur. 


-Yayınlanan belgeler çok önemlidir, Çünkü belgeler FKP'nin Sovyetler o Birliği'nden yüklü miktarda para yardımı aldığını, yayınları için büyük bir mali yardım sağ- 


n Moskova'dan uzaklaşması, sadece sözden ibarettir 


ladığını kanıtlıyor. FKP' nin Fransa renkli sosyalizme büründüğü ve Avrupa'nın birliğine muhalefet ettiği bir dönemde bu belgeler daha da önem kazanmıyor mu? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 


Rusya bölünmüş bir Avrupa istiyor 


J.F.Revel: Evet katılı yorum, FKP bu aralar Avrupa'nın birliğine ve genel seçimlerle Avrupa parlamenlosunun kurulu şuna karşı hiddelli bir kampanya sürdü or Belgeleri bu çerçeve için de ele almak gerekir. Sov yetler Birliği'nin Avrupa" nın birliğini engellemek teki çıkarını görmek çök kolaydır. Çünkü Sovyel ler Birliği hamiliğini Ba tı Avrupa'ya kadar geniş letmek istiyor. Rusya'nın bu emeli de Avrupa bölük pörçük olarak kaldıkça daha kolay gerçek leşecek 


Sovyetler Birliği'nin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak FKP'yi mali olarak finanse elmesi meselesinde bir başka önemli sorun var, O da, Sovyetler'in FKP'nin maliyesi üzerinde bir dene tim uygulamasıdır. Çün kü CGT (1) Parti, yayın evi,sendikanın, işyeri ko mitelerinin bütğn paraları 


mutlak 


LEXPRES 


Jean François Revel: 


FKP, her zaman Moskova'nın dış politikasına bir sadakat gösterdi 


İşte FKP'nin Colonel Fabien semtindeki lüks merkezi. Ravel haklı olarak soruyor: "200 bin üyenin aidatıyla böyle bir bina nasıl yapılır veiş- 


letilir, 


zorunlu olarak bankasında açılan he saplara yatırılmaktadır Üstelik bu banka öyle gelişi güzel bir Sovyel bankası o değildir. Sovyeller Birliği'nin devlet bankasıdır. Zaten bu ban ka Fransız resmi kayıl larına da "Yabancı dene timindeki banka" olarak geçmiştir 


Sovyet 


Paraların bu bankaya yalırılma zorunluluğu şu anlama gelmektedir: Sov yet yönelicileri, FKP'nin mali durumundan her an haberdardırlar. Humanite" gazetesinde, "Huma nite-Dimanche'' veya "France Nouvelle" (2) 


dergisinde çalışan gazetecinin maaşı bile bu ban ka aracılığı ile ödenir Böylece Sovyetler'in mali konularda en küçük ay rınlıdan bile haberleri vardır 

Belgelerin kanıtladığı, Sovyetler'in FKP'yi mali olarak desteklediği gibi, onu denetim altına aldı-Şıdir 


-İlginç bir mesele daha var. FKP'nin gazeteleri kısıtlı sayıda satış yaparken Sovyetler Birliği FKP basınına mali yardım yapıyor. Bu arada da FKP, değiştiğini söy- 


L'Humanite gazetesinin başyönetmeni Rene Andrieu, Siyasi büro üyesi Roland Leroy ve Genel Sekreter Marchais. . . 
üçüde "Kuzey Avrupa Ticaret Bankasının eski ve imtiyazlı müşterisi 


( EUROBANK ) 


Paris te Haussmann bulvarının 77 numaralı binası. . . 


Fransa'nın başkenlinde Sovyetlerin mali merrezi. . 


Binanın bülün camları kurşun geçirmez. 


lüyor. Yani 1950'lerin Ortodoksluğundan (bağnazlığından) ayrıldığını açıklıyor ve Avrupa komünizmi taraftarı olarak görünüyor., Peki, böyle bir durumda FKP'nin gazeteleri Partinin Moskova'dan uzaklaştığını yazarken Sovyetler'in FKP'yi mali olarak desteklemesi nasıl açıklanır? 


Avrupa'da 
Moskova 
“komünizmi”... 


J.F.Revel: FKP'nin Moskova'dan uzaklaşması sadece sözden ibarettir. Eyleme gelince FKP hâlâ Moskova'ya bağlıdır 


FKP'nin saymanını düşünün Bay George Cosnat. İşte FKP'nin bütün hesapları onun adına yatırılmaktadır. FKP'nin saymanı 30 yıldır değişmemiştir. Hep Bay Cosnat mali sorumlu olmuştur. Cosnat, FKP içinde Sovyetler'in adamı olarak bilinir. Kasayı yöneten Cosnat'tır. Yani iktidar onun elindedir. Cosnat Genel Sekreterden (Georges o Marchais'ten) bile daha yetkilidir. 

FKP belki ifade özgürlüğü konusunda bazı tavizler verebilir. (3) Ama bu konuda da fazla ileri gitmez. Dikkat ederseniz, Avrupa komünizminin moda olduğu dönemlerde bile FKP Sovyeller Birliği'nin diş politikasını savunmaktan bir adım olsun geri kalmamışlır. Son olarak Vietnam meselesinde gördük. FKP, Vietnam'ın Kamboçya'yı istila etmesini inanılmaz bir propaganda ile destekledi. Ben, Kamboçya'daki rejimin başkalarına tavsiye edilmesinden yana değilim. 
Ne olursa olsun, Vietnam'ın eylemi uluslararası hukuka göre bir sınır ihlalidir. Bugün de, FKP, Çin'e karşı da tamamen Vietnam'ın o yanındadır. 
FKP, Vietnamlı mültecilere yapılan yardıma da karşı çıktı, Vietnam'da durumun nazik olduğunu, mültecilerin eğitim göremedikleri için bu hale geldiğini, filan falan... 
öne sürdü. Polisario (4) 


konusunda olsun, Afrika’ daki Kübalılar konusunda olsun ve diğer konularda FKP her zaman Moskova'nın diş politikasına mutlak bir sadakat gösterdi 


Tabi Paris'teki Sovyet bankasının hesaplarını şöyle bir karıştırdığınız da bütün bu tulumların nedenini anlarsınız. 


Evet yani, Sovyetler Birliği Fransa'daki bankası sayesinde, Kuzey Avrupa Bankası sayesinde, FKP'nin musluğunu istediği zaman açabilir veya kapayabilir. Öyle mi? 

. . 
Değirmenin suyu 

J.F.Revel: Evet. 

Bakın size bir şey söyleyeyim. FKP bugün 600 
bin üyesi olduğunu iddia 
ediyor. Gerçekte ise 400 
bin üyesi vardır. Bu 400 
bin üyeden aidatını öde yen sadece 200 bindir. 
(5) Bu çok küçük bir sayıdır. Ve bu kadar aidatla, FKP'nin Colonel Fabien'deki muhteşem binası, (Parti merkezi) 54 
bin basan ve çok az satan "Humanite" gazetesini kotarmak mümkün değildir. "France Nouvelle", "Humanite Di- 


manche", Club Diderot, (6) ' "Humanite Bayramını” da saymıyorum. 
Nasıl olur da bu kadar aidatla bu kadar büyük ticari işler yapılır? 


Kesin olan şudur ki, FKP, Sovyet bankasının desteği olmadan bugünkü düzenini sürdüremez. Biz doğrudan sübvansiyon konusunda bir şey yazmadik. Bizim kanıtladığımız Sovyet bankasının mali katkısı, ve kredi kolaylığıdır ki, bunlar da pek öyle küçümsenecek miktarlar değildir. Bankada istediğiniz kadar para çekebileceğiniz bir hesabınız oldu mu işler son derece kolaylaşır. 
Ama eğer musluk kesilirse, bir-iki günde bütün faaliyetinizi durdurmak zorunda kalırsınız. 


-Başka partilerin. de bankalardan yardım aldığı şeklinde bir gerekçe var, Belki de bazıları bunu öne sürmüşlerdir. 


Uluslararası dayanışmanın en son aşaması 


J.F.Revel: Benim bu konuda bir itirazım yok. 
Zaten köşemde de yaz- 


9) Dergisi Başyönetmeni 


Jean François Revel 


© FKP. Kamboçya'ya ve Çin'e karşı aynı Moskova gibi Vietaam'ı destekliyor 


© Çarillo'nun İspanyol "Komünist" Partisi bile Moskova'dan yardım alıyor 


© Nixon, Tanaka, Leone gibi devlet adamları gizli yardımlar aldıkları için, işlerinden oldular 


dım. Böyle durumlar ortaya çıktığı zaman ağır bir şekilde cezalandırıl malıdır. 


Nixon'un da kaynağı belli olmayan seçim propagandası gelirleri yüzünden Amerikan devlet başkanlığından uzaklaştırıl dığını unutmayalım. Japonya'da Bay Tanaka, İtalya'da Bay Leone de aynı nedenlerle görevlerini terkettiler. 


Ben hiç bir partinin yozlaşmadığını ve bankalardan gizli mali destek almadığını söylemiyorum. Ancak hiç bir parti FKP kadar bir yabancı bankaya veya Lockheedgibi çokuluslu bir şirkete değil de yabancı bir devlete, böylesine örgütlü, düzenli ve sürekli bir şekilde bağlanmamıştır. Onun denetimi altına girmemiştir. 


Aslında Batı Avrupa nın diğer komünist partilerinde de durum farklı değildir. İspanyol Komünist Partisi bile Sovyetler'den mali destek almaktadır. Sosyalist "El Pais” gazetesi geçenler- de bunu açıkladı ve İspanyol Komünist Partisinin 1 Martta yapılacak genel seçimler için Mos- 


kova'dan para aldığını yazdı. 

-Bu belgeler FKP'nin demokratikleşme gelişi- 


mine ağır bir darbe vurabilir mi? 


Sovyet tehlikesi ve demokrasi 


J.F. Revel: FKP'nin demokratikleşmesi onun son iki yıl içindeki eylemleri ile ölçülebilir. 
FKP bu dönemde güçlü bir muhalefet yaratabilmek için elinden geleni yaptı. Ama onu da başaramadı. Amerikan emperyalizmine karşı bir kampanya açtı. Tabi Sovyet tehlikesi onlar için sadece bir şakadır. 


Sayın J.F .Revel, açıklamalarınız için size teşükkür ederim. 


Berlinguer, Carillo ve Marchais elele. Avrupa Komünistlerinin birliği. 


e 
DIPNOTLAR 


(1) CGT: Genel Emek Konfederasyonu. FKP' 
nin denetimindeki sendika konfederasyonu. 
CGT Genel Sekreteri Seguy aynı zamanda FKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesidir. 

(2) "L'Humanite'” (İnsanlık) (FKP'nin günlük yayın organı. 
"L'Humanite “Dimanche' (Pazar-İnsanlık) FKP'nin haftalık aktüalite dergisi. 
“France Nouvelle" (Yeni Fransa): FKP Merkez Komitesinin haftalık teorik dergisi 


(3) Burada kastedilen, Merkez Komitesinin siyasetine muhalefet eden bazı FKP üyelerine, Parti gazetelerinde yazı yazma özgürlüğünün tanınmasıdır, Ancak muhalifler arasında da ayırım yapılmakta ve "yumuşak muhaliflere" sütunlar açılmaktadır. Rusya'ya karşı çıkan J. Ellenstein görüşlerini başka gazetelerde yazmaktadır. 

(4) Polisario: Fas, Fransa ve Moritanya'yı baş düşman alan Batı Sahra ve Rio "Halk Kurtuluş Cephesi", Polisario'yu esas olarak Cezayir, FKP ve Moskova destekli yor. 


(5) FKP'ye üye olmak için gazetede veya bildirilerde yayınlanan bir ku ponu doldurmak yeterlidir. Aidat ödemek ve hücre toplantılarına katılmak odenetlenmemektedir 

(6) Club Diderot: FKP' ye bağlı yayınevi. Bunun yanında Partinin esas yayınevi “Editons Sociales' dir. (Toplumsal Yayınlar) Moskova'da basılan “Edition du Progres" (İlerleme Yayınları) da Fransızca birçok kitap basmakta ve Fransa'da FKP tarafından satılmaktadır. 


